
Klaar  
om aan  

te pakken

Soms is het zelfs aan hun li-
chaamshouding zichtbaar dat 
jongeren duidelijk maken: ‘Zeg 
maar wat ik moet dóen!’

Ze zakken letterlijk in als op dit 
verzoek geen antwoord komt. En de 
volgende keer beginnen ze met een 
ingezakte houding.
Geef doe-opdrachten waarbij ze 
niet alleen verstandelijke intelligen-
tie, maar juist ook kracht, beweging 
en durf moeten laten zien. 



Luisteren en doen horen in de Bijbel bij elkaar. Doen wat God 
wil, zonder eerst naar Hem te luisteren, gaat niet. Luisteren naar 
Gods Woord zonder ernaar te handelen, kan evenmin.
We hoeven onze doeners niet te dwingen tot lang luisteren. Maar 
laten we hen er ook niet toe verleiden het luisteren over te slaan 
en voor het gemak te kiezen: ‘Zeg maar wat we moeten doen.’

Die houding nam het jonge Israël bij de wetgeving aan (Exodus 
19). De HEERE had hen uit de slavernij van Egypte verlost. Hij 
had hen veilig bij de Sinaï gebracht en liet Mozes tot hen zeggen: 
‘Jullie zijn Mijn volk, Mijn eigendom!’ Hij sloeg als het ware Zijn 
armen om hen heen.
Maar hoe reageerde het volk? ‘Alles wat U beveelt, zullen we 
doen.’

God vraagt van hen te lúísteren, namelijk naar de uitingen van 
Zijn liefde; het volk spreekt alleen maar van dóén, namelijk van 
Zijn bevelen. En dat klopt niet. Dat is ongerijmd! Want wie alleen 
wil doen en niet wil luisteren, wijst Gods liefde af.
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