
Help,  
ik ben  

zowel een 
denker 
als een 

doener!

Ben je een denker?
Wees er blij mee. Het hele onder-
wijs, op school en in de kerk, is 
namelijk op jou afgestemd.

Ben je een doener?
Prijs je gelukkig. Je betekent veel 
voor je omgeving, want daden zijn 
meer dan gedachten en woorden.

Ben je een doener die ook kan 
denken, of een denker die ook 
kan doen?
Dan ben je bijzonder gezegend. Je 
bent het cement van de samenle-
ving.



Er zijn doeners en er zijn denkers. Zo delen we voor het gemak 
de jongeren in. Daar is niets mis mee, zolang we maar blijven 
bedenken dat er geen zuivere doeners en ook geen zuivere den-
kers bestaan.

Misschien kunnen we beter met vier categorieën werken:
l  denker
l  meer denker dan doener
l  meer doener dan denker
l  doener.
Ga je aan de hand hiervan een klas of een club of een gemeente 
indelen, dan blijken de meeste mensen in de tweede en derde 
categorie te zitten.

Daarom: laten we ons (godsdienstig) onderwijs voor de doeners 
niet kinderachtig simpel maken, alsof ze geen denkvermogen 
hebben. En laten we bij de denkers geen genoegen nemen met 
het overdragen van kennis en theorie, alsof zij geen daders van 
het Woord zouden (moeten) zijn.
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