
Gun ze 
slechts  
de kern 

van de 
zaak

Werk bij belangrijke begrippen 
en verschijnselen met symbo-
len en plaatjes die niet meer 
dan de kern weergeven.

Verzoening: een grote schone 
hand drukt een kleine, vieze hand.
Geloof: een smalle hand strekt zich 
uit naar de zoom van een mantel.
Gerechtigheid: je staat aan het 
begin van een smalle, kaarsrechte 
weg, aan het eind ervan staat God; 
alles wat op deze weg past is ge-
rechtigheid.



Voor veel doeners is kenmerkend dat zij concreet en weinig ab-
stract denken. Zonder voorbeelden uit het dagelijks leven en zon-
der beelden begrijpen ze veel theologische onderwerpen niet. Of 
ze zien er het belang niet van in. Je oefenen in beeldend spreken 
is daarom heel zinvol.

Eén suggestie: stel consequent bij een Bijbelwoord of een the-
ologisch begrip de vraag: ‘Wat zie ik voor me?’ en vertel de doe-
ners dat.

Deze aanpak brengt een dubbele zegen met zich mee:
Het dwingt ons vast te stellen wat de kern is. Veel Bijbelgedeel-
ten en begrippen zijn in onze gedachten omgeven door allerlei 
discussies, aanvullende gedachten en nuanceringen. Die zijn niet 
zinloos, maar ze belemmeren vaak wel het zicht op de kern.
Het geeft de jongeren die van ons uitleg krijgen, de kern van de 
kennis die ze hebben moeten. Eén goed beeld zegt meer dan 
duizend woorden en blijft veel beter in het geheugen hangen. 
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