Veel doeners dragen eerder alle-
daagse verantwoordelijkheden
dan veel denkers.

® /et daarom alle taken en werkzaam-
heden van een club eens op een rij.

@ Laat de doener alles aanstrepen
waarvan hij denkt dat hij het aankan
en één ding dat hij graag zou willen
doen.

@ Geef hem vervolgens drie dingen:
verantwoordelijkheid voor de taak
die hij graag wil, ruimte om fouten
te maken en complimenten.




Het is een overbekende uitroep aan het adres van een (in volwas-
sen ogen) ergerlijk domme puber: ‘Denk nou eens na! Je ziet
toch van tevoren dat het zo niet kan!”

Nee, dat ziet die puber niet. Hij heeft namelijk nog niet vaak ge-
noeg ervaren dat het zo echt niet kan. Daardoor kan hij niet bij
voorbaat denken: dit moet ik anders doen. Hij moet de fouten
eerst ervaren.

Soms doet hij iets (per ongeluk) goed. Dat verrast hemzelf dan
ook. Hij heeft op zo'n moment heel veel behoefte aan bevesti-
ging: een compliment.

En zo is in de loop van jaren bij alle volwassenen, die nu zo graag

meer verantwoordelijkheidsgevoel zouden zien bij die onhandige
jongens en meiden, het verantwoordelijkheidsgevoel gegroeid ...
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