
Aan  
vragen  

hebben  
jongeren 

vaak meer 
dan aan  

antwoor- 
den

Veel denkers durven niet snel ja 
of nee te zeggen, doeners doen 
het vaak te snel. Wil je beide 
groepen verder helpen in hun 
denken, stel dan geregeld vra-
gen die ze lastig vinden.

l  Stel daarom meer gesloten vragen 
aan denkers, zodat ze kleur moe-
ten bekennen.

l  Stel meer open vragen aan doe-
ners, zodat ze onder woorden 
moeten brengen wat ze denken.



Aan verwende kinderen hebben de meeste mensen een hekel. 
Dat is voor de helft terecht en voor de andere helft onterecht.

Terecht in deze zin dat een verwend kind verontwaardiging wekt, 
omdat het zich aanmatigend en rechthebbend opstelt en dat past 
niet bij de positie van een kind.
Onterecht omdat er sprake is van jaloezie. Wie niet verwend is, 
heeft altijd moeite moeten doen om iets moois te vinden of te 
krijgen. Daarom gun je het een ander niet dat dat mooie hem 
zomaar in de schoot geworpen wordt.

Hier zit de reden waarom jongeren, die inzicht, overtuiging en 
zelfstandigheid moeten vinden, vaak meer hebben aan vragen 
dan aan antwoorden. Het worden verwende kinderen, als wij 
altijd aansluiten bij hun voorkeur: ‘Geef ons maar antwoorden!’ 
Vragen daarentegen halen hen uit hun gemak en dwingen hen 
ertoe moeite te doen. Nieuwe inzichten waar ze moeite voor heb-
ben moeten doen, blijven veel beter hangen dan de inzichten die 
hun keurig afgepast worden aangeboden. 
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