
 

Recensies kinderboeken – 2023 
Leeftijd 12 jaar e.o. 

 

 

Titel: ANNEFLOOR 

Auteur: Gea Veldkamp 

Uitgeverij: Den Hertog B.V. 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 173 

Prijs: € 14,90 

 

Inhoud: 

Annefloor en Ellen zijn twee pubers die samen veel beleven. Als er op school geld ingezameld 

moet worden voor een project wordt de oppasapp bedacht. Hieraan doen veel klasgenoten 

mee. Ellen is verliefd op Max. Maar als Max meer aandacht aan Annefloor geeft, komt de relatie 

tussen de vriendinnen op gespannen voet te staan. Annefloor gaat met haar gezin op 

familiebezoek in Zweden. Ze probeert hier onderuit te komen, maar dat lukt niet. Ze kan haar 

nichtje Astrid uit Zweden namelijk niet uitstaan. Met tegenzin gaat ze mee.  Tijdens deze 

vakantie leert ze haar nichtje beter kennen en ontstaat er begrip, waardoor ze echte 

vriendinnen worden. Tijden haar vakantie in Zweden probeert Annefloor het thuisfront te 

volgen. Dit lukt echter niet goed, omdat de wifiverbinding dagenlang wegvalt. Als ze terugkomt 

van vakantie is er veel gebeurd in de vriendengroep. Gelukkig krijgt Annefloor weer contact 

met Ellen, die haar eerlijk vertelt wat er allemaal is gebeurd. Hierdoor wordt hun vriendschap 

weer helemaal goed, zoals vanouds. 

 

Beoordeling:  

Het betreft een leuk boek voor jonge meiden. Het verhaal is vlot geschreven en verveelt geen 

moment. Het gaat over dingen die herkenbaar zullen zijn voor veel pubers. De christelijke 

strekking is terug te vinden in het boek.  

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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Titel: DE DRIE… EN DE SCOOTERBENDE 

 dit is het tweede deel van de serie ‘De Drie’ 

Auteur: Loura van den Berge-Goudzwaard 

Omslag/ill.: Rino Visser 

Uitgeverij: De Ramshoorn 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 122 

Prijs: € 12,95 

 

Inhoud: 

Niels, Tim en Louise zijn drie dikke vrienden. Ze wonen in Noordkerke, waar het vandalisme 

toeneemt en het steeds onveiliger wordt. Louise wordt lastig gevallen door een jongen op een 

scooter. Hij blijkt John te heten en maakt deel uit van een scooterbende. Als Niels en Tim haar 

te hulp komen, rijdt John met zijn scooter op hen af en gaat er vervolgens vandoor. Daarna 

wordt Louise nog een paar keer lastig gevallen. Ze schrikt vreselijk als John ineens bij haar thuis 

voor het raam staat. Het vandalisme neemt toe in het dorp. Zo worden dozen met papier 

leeggegooid, een bushokje vernield en graffiti gespoten. Zelfs een bejaarde man wordt beroofd 

van zijn tas. Tijdens een zangavond wordt er door de scooterbende op de ramen gebonsd en 

een paar dagen later wordt er zelfs een ruit van de kerk ingegooid. Als de drie vrienden er 

getuige van zijn dat de scooterbende een vuurpijl door het raam van de kerk schiet, gaat het 

fout. De scooterbende merkt dat ze zijn betrapt en ze proberen snel te vluchten. Hierbij wordt 

Louise door John aangereden. De scooterbende wordt door de politie gepakt, waarna de rust 

weer terugkeert! 

 

Beoordeling:  

Een leuk boek, wat vlot geschreven is. Het is zowel voor jongens als meiden te lezen. Het is een 

spannend boek, waardoor je het snel uit wil lezen. De drie vrienden gaan op een leuke manier 

met elkaar om, waarin ook de thuissituatie wordt beschreven. De christelijke strekking is 

duidelijk aanwezig, wat het geheel tot een vertrouwd en herkenbaar verhaal maakt. Het betreft 

het tweede deel uit een serie, maar het boek is ook goed afzonderlijk te lezen. 

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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Titel: DE VERBORGEN MAYATEMPEL 

 Logboek Lammers, deel 7 

Auteur: Bert Wiersema 

Omslag/ill.: Daan van Oostenbrugge 

Uitgeverij: Uitgeverij Mes, Vierhouten 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 216 blz 

Prijs: T/m 31 december 2023 verlaagd in prijs  van  
€ 12,95 voor € 9,95 

 

Inhoud:  

Piramides, nijlkrokodillen, hiërogliefen: die komen toch alleen maar voor in Egypte? Ja 

natuurlijk, zeg je! Nou, roep dat maar niet te snel. Want als de familie Lammers op reis naar 

Guatemala, in Midden-Amerika, gaat komen ze het allemaal tegen. Diep in het oerwoud is 

namelijk een bijzondere tempel ontdekt van de Maya’s, de indianen die in die streek wonen. Op 

die tempel staan vreemde tekens, die wel Egyptisch lijken. Vanaf het moment dat de 

wetenschappers de tempel uitgraven, gebeuren er vreemde dingen. Een reusachtige krokodil 

valt de mensen op het nabij gelegen meer aan. En dan die geheimzinnige, brandende boot in de 

nacht… Is het tovenarij? Jessica , Bob en Erik geloven er niets van, en gaan op onderzoek uit. 

En dan wordt het verhaal heel erg spannend. Ze raken verzeild in een huiveringwekkend 

avontuur die naar een verrassende ontknoping leidt. 

 

Beoordeling:  

Een spannend boek, waarin de meest vreemde dingen gebeuren. Over het geheel genomen is 

het een mooi boek om te lezen. De christelijke identiteit komt naar voren, doordat de professor 

duidelijk voor zijn christen-zijn uitkomt. Je leest ook iets van andere religies en dat is interessant 

om te lezen.  

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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Titel: DE ZWARTE RUITER EN HET RAADSEL 

ROND TOPACIO 

 Serie ‘De Zwarte Ruiter’  deel 2 

Auteur: Adri Burghout 

Omslag/ill.: Albert Bloemert / Adri Burghout 

Uitgeverij: De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 205 

Prijs: € 12,95 

 

Inhoud: 

Mike Lewis, een marshal met als bijnaam ‘De Zwarte Ruiter’, Mantohpa, de indiaan en Brother 

Mac, een rondreizende prediker, vormen een ongewoon drietal. Samen gaan ze op onderzoek 

uit als er een overval op een postkoets heeft plaats gevonden. De zaak wordt nog ingewikkelder 

als de eigenaar van de ranch, waar ze verblijven, vermoord wordt. De plaatselijke sheriff 

verdenkt al snel de zoon van de buurman. Deze buurjongen William wil met May trouwen, de 

dochter van de vermoorde man. Als William verdwijnt maakt het drietal zich gereed voor een 

lange reis om hem te zoeken. Na veel avonturen vinden ze William, maar even later wordt hij 

ontvoerd door mensen van de sheriff. Het drietal zet alles op alles om ze in te halen, ze zijn 

bang dat William terecht wordt gesteld voordat ze terug zijn. Na een paar verrassende 

wendingen wordt duidelijk wie de overvallen pleegde en wie de moordenaar is. 

 

Beoordeling:  

Weer een spannend boek uit de serie ‘De Zwarte Ruiter’. Een neger, een indiaan en een prediker 

vormen samen een bijzonder trio. Het verhaal heeft verrassende wendingen waardoor het boek 

in één adem uit gelezen zal worden! De zwart/wit tekeningen verduidelijken het verhaal. De 

christelijke identiteit zit door het verhaal heen verweven. Mooi is het gedeelte waarin uitgelegd 

wordt dat de misdaden van een mens afgekeurd moeten worden, maar dat deze mensen, net 

als wij, de Heere Jezus nodig hebben om gered te worden.  

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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Titel: DRIE DAGEN MAX 

Auteur: Eeuwoud Koolmees 

Omslag/ill.: Albert Bloemert/Roelof van der Schans 

Uitgeverij: De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 200 

Prijs: € 12,95 

 

Inhoud:  

Emma is een meisje dat in Amsterdam woont. Ze heeft al vroeg haar vader verloren en woont 

nog maar alleen met haar moeder. Op een morgen als ze haar krantenwijk aan het doen is, rent 

er zonder uit te kijken een jongen tegen haar op. Dat is Max. Max is een Amerikaan die voor 

zijn werk in Amsterdam verblijft en die onverwachts langer moet blijven omdat zijn vlucht 

geannuleerd wordt. Hij besluit om wat rond te gaan kijken in de stad en als zijn telefoon 

gestolen wordt en hij achter de dief aanrent, komt hij dus in botsing met Emma. Zo leren ze 

elkaar kennen. Emma heeft vakantie en alle tijd, ze besluit om Max rond te leiden door de stad 

en zijn gids te zijn. Ze maken allerlei dingen mee. Drie dagen trekken ze met elkaar op waarin 

ze steeds meer voor elkaar gaan voelen. Uiteindelijk moet Max toch weer terug naar Amerika, 

maar ze raken elkaar niet uit het oog. 

 

Beoordeling:  

Het is een leuk boek waar veel in gebeurd. Er zit een duidelijke christelijke boodschap in. Het 

lijkt op zich allemaal heel ongeloofwaardig wat er allemaal in korte tijd gebeurd. Maar het wordt 

zo natuurlijk beschreven dat het wel allemaal gebeurd zou kunnen zijn. Het is wel een boek 

voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar.  

 

Eindoordeel:  

Warm aanbevolen 
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Titel: DWANG 

 Wat als een stem in je hoofd je dwingt om te stelen? 

Auteur: Hans Mijnders 

Omslag/ill.: Corné van der Horst 

Uitgeverij: Den Hertog, Houten 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 144 

Prijs: € 12,50 

 

Inhoud: 

Fieke is 15 jaar en heeft een probleem. Ze is namelijk kleptomaan. Ze kan de drang om dingen 

te stelen niet onderdrukken. Zo steelt ze in de kleedkamer bij hockeyen een dure haarband en 

tijdens een feestje een flesje parfum van één van haar beste vriendinnen. Ook steelt ze een 

zonnebril van haar broer en een zwart shirt uit een winkel. Als ze een leuk baantje bij een hotel-

restaurant krijgt, kan ze de dwang ook daar niet weerstaan en steelt ze geld van haar collega. 

Als haar baas ontdekt dat ze steelt, ontslaat hij haar op staande voet. Fieke wil stoppen met 

stelen, maar het lukt haar steeds niet. Als ze thuis € 50,- van haar ouders steelt, is dat de 

druppel. Haar ouders gaan met Fieke in gesprek, waarna ze professionele hulp krijgt.  

 

Beoordeling:  

Het is een boek wat erg vlot geschreven is. Het leest als een trein met leuke humoristische 

voorvallen, ondanks de ernst van het thema. Het boek schetst goed wat een kleptomaan is en 

hoe moeilijk het voor de persoon zelf is om hier een oplossing voor te vinden. Het is jammer 

dat de christelijk strekking in dit boek ontbreekt.  

 

Eindoordeel: 

Aanbevolen  
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Titel: GELIJK EEN DUIF DOOR `T ZILVERWIT 

 Psalmen in woord en beeld, deel 3 

Auteur: Ds. D.W. Tuinier en M.J. Ruissen 

Omslag/ill.: Henk van den Brink 

Uitgeverij: De Ramshoorn, Goes 

Leeftijd: volwassenen 

Aantal blz.: 112 

Prijs: € 24,95 

 

Inhoud: 

In het boek worden de Psalmen 51-75 in woord en beeld voor het voetlicht gebracht. De 

schilderijen zijn van de hand van Henk van den Brink. De toelichting bij de schilderijen zijn van 

de hand van M.J. Ruissen. Ds. D.W. Tuinier heeft er 52 meditaties bij geschreven. Daarbij heeft 

hij geput uit overdenkingen van Matthew Henry en C.H. Spurgeon. De toegevoegde 

gespreksvragen maken het boek bruikbaar voor bespreking. Verder is van elke Psalm de 

berijming van Jacobus Revius toegevoegd. Deze berijming nodigt uit de Psalmen te zingen.  

 

Beoordeling:  

Het boek is uitstekend geschikt voor huiselijk en persoonlijk gebruik. De schilderijen spreken 

tot de verbeelding. Positief is dat er in dit deel ook een aantal onbekende Psalmen voor het 

voetlicht worden gebracht. Bekendheid met de theologische lijnen van deze Psalmen kan ertoe 

leiden dat ze vaker worden gezongen.  

 

Eindoordeel 

Warm aanbevolen voor leidinggevenden. Niet geschikt voor kinderen.  
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Titel: HET GEHEIM BIJ MIJ THUIS 

Auteur: Joke van Winkel 

Uitgeverij: Den Hertog, Houten 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 142 

Prijs: € 14,90 

 

Inhoud: 

Rhodé is een meisje van 15 jaar. Ze zit op de HAVO. Op school praat ze niet over haar 

thuissituatie, omdat die duidelijk anders is dan bij haar klasgenoten. Doordat haar beide ouders 

verstandelijk beperkt zijn, komt er (te) veel op de schouders van Rhodé terecht. Ze voelt zich 

voor veel dingen verantwoordelijk en probeert thuis alles in goede banen te leiden. Ook zorgt 

ze veel voor haar twee jongere zusjes. Ze houdt met name haar zusje van zeven goed in de 

gaten als zij signalen geeft dat ze door een jongen wordt lastig gevallen. Dit alles gaat echter 

ten koste van de schoolprestaties van Rhodé. Als ze erachter komt dat haar ouders schulden 

hebben, neemt de spanning bij Rhodé toe. Ze maakt zich zorgen dat ze uit huis gezet zullen 

worden. Gelukkig hebben ze goede ondersteuning van een gezinscoach, waardoor Rhodé niet 

alles alleen hoeft te doen. Ook is het fijn dat Rhodé vriendinnen heeft waar ze terecht kan. 

 

Beoordeling:  

Het is een bijzonder boek, wat zeker aanbeveling verdient. Het verhaal is op een goede wijze 

geschreven, waardoor je erdoor gepakt wordt. Je leeft je helemaal in en bent geneigd om het 

boek in één keer uit te lezen. Het is een onderwerp waar niet veel over geschreven wordt, maar 

waar we in Nederland wel mee te maken hebben. Ook het vertrouwen wat de ouders van 

Rhodé in God hebben, is een voorbeeld voor ons allen.  

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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Titel: IN LOVE  

 Young Adult roman 

Auteur: Janco Bunt – Koster  

Omslag/ill.: Albert Bloemert  

Uitgeverij: De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: Young Adult 

Aantal blz.: 288 

Prijs: € 13,95 

 

Inhoud: 

Saar is een scholier met een baantje bij de supermarkt. In die winkel werkt ook Jezra, waar ze 

stiekem verliefd op is. Saar heeft een biologieleraar die ze Pluis noemt. Ze hoopt dat ze hem 

volgend jaar niet meer heeft. Op een dag vertelt Jezra dat zijn vader, die in het onderwijs werkt, 

met pensioen gaat en hij ook gaat stoppen bij Albert Heijn. Leraar Pluis blijkt de vader van Jezra 

te zijn. Als Saar bij oma op bezoek is, komen er tranen. Ze vertelt dat ze het soms niet meer 

weet, waar leef ik voor? Ze voelt zich eenzaam. Alles komt eruit. Oma vraagt of Saar nog bidt. 

Haar vriendin Liz vertelt over de ruzies thuis, waar ze zich zorgen over maakt. Op het 

personeelsfeestje van Albert Heijn ontmoet ze Daan, waar ze verliefd op wordt. Het horloge 

dat ze daar had uitgedaan wordt door Daan meegenomen. Als hij dat ter sprake brengt, nodigt 

hij haar uit voor een date, een etentje. Na het etentje gaan ze weer naar huis en dat doet hij 

met zijn auto. Dan gaat het mis. Daan gaat te ver en randt haar aan. Ze besluit om per direct 

ontslag te nemen bij Albert Heijn. Daan probeert het nog wel, maar Saar weigert het contact. 

De teleurstellingen blijven komen. Op een avond loopt haar hondje Choco buiten, terwijl zij op 

het toilet zit. Ze hoort een klap, rent naar buiten en treft haar hondje dood aan, aangereden 

door Daan. De oma van Saar begrijpt dat ze wat afleiding nodig heeft en lanceert een superleuk 

plan. Saar en haar vriendin Liz brengen de meivakantie op een vakantiepark bij zee door. Daar 

worden ze uitgenodigd voor het kampvuur en daar ziet Saar Jezra! Hij is er samen met Jakob. 

Samen eten ze pizza. Ze hebben een gezellige vakantie. Jezra nodigt ze bij hem thuis uit, bij 

leraar Pluis. Als Saar en Jezra samen wandelen vertelt Saar alles, ook over Daan. Saar en Jezra 

samen, zo eindigt het boek.  

 

Beoordeling:  

Een hedendaags boek voor deze leeftijd. Het heeft een duidelijke christelijke strekking!  

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen  
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Titel: MIRELLA’S KEUS 

Auteur: Thea Zoeteman 

Uitgeverij: Den Hertog, Houten 

Leeftijd: Vanaf 14 jaar 

Aantal blz.: 268 

Prijs: € 18,50 

 

Inhoud: 

Als de tas van Mirella van haar fiets valt en al haar boeken verspreid over de grond liggen, is er 

een jongen die haar helpt. Mirella kan hem daarna niet meer vergeten. Hoewel ze iedere dag 

naar hem uitkijkt, ziet ze hem niet meer. Thuis is het een gezellige boel met haar broers en 

zussen. Haar broertje Joris wil graag een hondje. Kees, een vriend van haar broer Jesse heeft 

een nest puppy’s. Kees vindt het fijn als Mirella komt kijken. Hij is verliefd op haar, maar Mirella 

kan de jongen die haar hielp niet vergeten. Dan moet Mirella geopereerd worden aan haar 

blinde darm. Na de operatie zorgen haar vriendinnen Jolien en Thirza samen met Kees voor een 

fijne tijd. Als Mirella de jongen die ze niet vergeten kan, ontmoet in een winkel, komt ze erachter 

dat hij een vriendin heeft. Ze beseft dat ze niets van hem wist. In de zomervakantie gaat ze met 

haar vriendinnen helpen op het vakantiepark van de oom en tante van Thirza. De vrienden van 

Jolien en Tirza komen later ook. Dan voelt Mirella zich wat alleen. Gelukkig zorgen haar 

vriendinnen ervoor dat Kees ook komt. Voor de vakantie heeft hij aan Mirella vertelt dat hij 

verliefd op haar is. Nu komt Mirella erachter dat haar hart ook naar Kees uitgaat. 

 

Beoordeling:  

Dit is het derde deel over de drie vriendinnen Jolien, Thirza en Mirella. Maar het boek is heel 

goed los te lezen. Een boeiend meidenboek met alledaagse en bijzondere gebeurtenissen. Door 

het boek heen, lees je over de Heere, onder andere over hoe Hij zorgt en dat Hij alles bestuurt. 

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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Titel: STRIJD IN PALESTINA 

 Heruitgave van ‘Naar Erets Jisraeel’  

Auteur: M. Kanis 

Omslag/ill.: Rob Scheurwater / Albert Bloemert 

Uitgeverij: De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 157 

Prijs: € 12,95 

 

Inhoud: 

De Joodse Asjer, Sam en Lea uit Nederland hebben de 2e Wereld Oorlog overleefd. Onder 

leiding van Chananja, een in Palestina geboren Jood, vluchten ze naar Palestina. Dit gaat niet 

zonder slag of stoot. Na een spannende boottocht komen ze eindelijk in Palestina. Ze komen 

met een hele groep jongeren terecht in een kibboets in Degania. Daar ervaren ze het dagelijkse 

leven tussen de Arabieren. Samen met Joden uit alle werelddelen kijken ze uit naar een eigen 

staat. Als in 1948 de staat Israël een feit wordt, begint de strijd pas echt. Asjer, Sam en Lea zijn 

te jong voor de Hagana, het leger. Maar ze worden toch op allerlei manieren betrokken bij de 

strijd. 

 

Beoordeling:  

Dit boek is een heruitgave van ‘Naar Erets Jisraeel’. Deze heruitgave is na toestemming van 

mevrouw Kanis, uitgegeven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Er zijn 

wat verouderde woorden vervangen, maar de stijl is hetzelfde gebleven. Het wordt duidelijk 

wat een moeite en strijd de Joden hebben ervaren om het land binnen te komen. Maar ook 

daarna. Veel (jonge) mensen zijn hierbij omgekomen. In het boek komt het Joodse geloof op 

allerlei manieren naar voren. De hoofdpersonen vieren het Pesach. Af en toe komen bij hen 

herinneringen naar boven aan de christenen op hun onderduikadres in Nederland. In dit boek 

kunnen onze jongeren iets lezen over de achtergrond van het ontstaan van de staat Israël. 

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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Titel: WOW! ONS HUIS IS VOL 

 ‘Samen’, deel 4 

Auteur: Mirjam Schippers 

Omslag/ill.: Daan van Oostenbrugge 

Uitgeverij: De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 311 

Prijs: € 14,95 

 

Inhoud: 

Er gebeurt weer van alles in het samengesteld gezin Van den Heuvel-Hofman. De geboorte van 

een baby (Nienke) brengt een leuke verandering in het gezin teweeg. Ze genieten hier allen op 

hun eigen manier van, al piekert Fleur ook over haar moeder en wat er met haar mis had kunnen 

gaan. Ze heeft gelukkig steun aan haar vriend Juda. Ook Fenna is gek op haar kleine zusje. Ze 

heeft het echter ook druk met het leren naaien. Gelukkig helpt haar stiefmoeder haar hiermee. 

Haar vriendin Rosalie heeft nauw contact met een jongen van volleybal. Fenna hoort dat die 

jongen meer meisjes tegelijk heeft, maar twijfelt of ze dit aan Rosalie moet zeggen. Als Rosalie 

vertelt dat de relatie over is, is Fenna blij dat ze hier eerlijk met Rosalie over door kan spreken. 

Het boek eindigt dat Fenna een baan als leerling-naaister bij een atelier krijgt. Ze is hier zo trots 

op dat ze op een heerlijke slagroomtaart trakteert! 

 

Beoordeling:  

Dit betreft het vierde deel van de serie ‘Samen’. Het is een echt meidenboek waarin herkenbare 

alledaagse dingen gebeuren en de humor niet ontbreekt. Het boek heeft een christelijke 

strekking, waardoor het al snel vertrouwd aanvoelt. Je zou het boek als een los deel kunnen 

lezen, al is het wel aan te bevelen om toch eerst de andere drie delen te lezen.  

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 
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Titel: RECHERCHEUR VERSCHOOR EN DE JACHT 

OP THE HOUSEKEEPER 

 Rotterdamse zaken, deel 5 

Auteur: Olof Hooijmeijer 

Omslag/ill.: Albert Bloemert 

Uitgeverij: De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Aantal blz.: 188 

Prijs: € 12,95 

 

Inhoud: 

De politie krijgt een melding van een mogelijke inbraak. Ter plaatste treffen ze een psycholoog 

aan, die zich ernstig verminkt onder de vloer in zijn eigen praktijk bevindt. In de spreekkamer 

wordt een kruis aangetroffen, die is vormgegeven met belastend materiaal tegen de 

psycholoog. Zowel rechercheur Verschoor als Lois sluiten zich aan bij het team van rechercheur 

Lauman om de dader te vinden. De dader noemt zich The Housekeeper. Hij blijft bezig om 

slachtoffers te maken en doet dit op wrede wijze. Op twee momenten treffen rechercheur 

Verschoor en Lois de dader aan, maar beide keren weet The Housekeeper te ontsnappen. Tijdens 

een vlucht, belandt de dader met zijn auto tegen een boom, waarna hij kan worden ingerekend 

door rechercheur Verschoor en Lois. 

 

Beoordeling:  

Het betreft een spannende detective, zowel voor jongens als meiden. Het verhaal is vlot 

geschreven en verveelt geen moment. Het boek is onderdeel van een serie over ‘Rotterdamse 

zaken’. De christelijke strekking komt in het boek tot uiting, doordat Lois een christelijke 

achtergrond heeft. Je kunt het boek afzonderlijk lezen, maar het is aan te bevelen om eerst de 

andere boeken uit de serie te lezen.  

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 

 


