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Van Pilatus naar Golgotha
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Lijden, sterven en opstanding

Mattheüs 27:11-32

Mattheüs 27:25
En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze
kinderen.

Psalm: 32:1

Welzalig hij, wiens  z onden z ijn vergeven,
Die  van de  s traf voor eeuwig  is  ontheven,
Wiens  wanbedrijf, waardoor hij was  bevlekt,
Voor 't heilig  oog des  HE E RE N is  bedekt.
Welz alig  is  de mens , wien 't mag  gebeuren,
Dat G od naar recht hem niet wil s c huldig  keuren,
En die  in't  vroom en ongeveins d gemoed;
Geen s nood bedrog maar blank' oprechtheid voedt.

Samenvatting:
De overpriesters en ouderlingen brengen Jezus voor Pilatus. Deze vraagt Hem of
Hij de Koning der Joden is, waarop de Heere antwoordt dat Pilatus het zegt. Er
worden allemaal beschuldigingen ingebracht tegen de Heere Jezus, maar Hij
antwoordt niets. Pilatus vraagt aan de mensen of hij Barabbas of Jezus vrij zal
laten. Door de ouderlingen en overpriesters roept iedereen dat Barabbas
losgelaten moet worden. Ze schreeuwen dat de Heere Jezus gekruisigd moet worden.
Pilatus wast zijn handen in water ten teken van onschuld. Jezus wordt gegeseld
en bespot door de soldaten. Ze trekken Hem een purperen mantel aan en zetten een
doornenkroon op Zijn Hoofd. Hierna wordt Hij weggeleid, om gekruisigd te worden.

Vragen:
1. Wat doet de Heere Jezus als de overpriesters en ouderlingen Hem
    beschuldigen? 
2. Waarom kiezen de mensen voor Barabbas? 
3. Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is, maar hij laat Hem toch kruisigen.
    Waarom? 
4. Wat doen de soldaten met de Heere Jezus? 
5. Waarom laat de Heere Jezus dit allemaal toe, terwijl Hij veel machtiger is? 

Opdracht 
Zoek de zeven kruiswoorden op die de Heere Jezus aan het kruis heeft  gezegd. 
Schrijf ze op. 
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