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Schepping en zondvloed

Genesis 4

1 Johannes 3:15
Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar
het eeuwige leven blijvend in zich heeft.

Psalm: 1:4a

De HEER' toch s laat der mens en wegen ga,
E n wendt alom het oog  van Zijn gena,
Op z ulken, die, oprec ht en rein van zeden,
Met vas ten gang het pad der deugd betreden.

Samenvatting:
Kaïn en Abel brengen allebei een offer aan de Heere. Kaïn offert van de vrucht
van het land, want hij is landbouwer. Abel offert van het beste van zijn kudde,
want hij is schaapherder. Abel offert in geloof aan de Heere. De Heere neemt het
offer van Abel wel aan, maar van Kaïn niet. Kaïn slaat zijn broer Abel dood.
De Heere vraagt hem waar zijn broer is en wat hij met hem gedaan heeft. Kaïn
moet voor straf rondzwerven op de aarde. 

Vragen:
1. Welk offer neemt de Heere aan? 
2. Wat is het verschil tussen het offer van Kaïn en het offer van Abel? 
3. Wat doet Kaïn, omdat hij jaloers is? 
4. Ben jij weleens jaloers? Op wie en waarom? 
5. Wie kan je helpen om niet jaloers te zijn? En hoe? 

Doolhof 
Hoe kom je bij de off ers? Trek een lijntje. Wie off erde het schaap en wie de opbrengst van 
het veld?


