
B1.27

Jezus wandelt op de zee
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Zondag 11 februari 2024

De rondwandeling

Mattheüs 14:22-36

Mattheüs 14:27b 
Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.

Psalm: 93:3

Maar, HEER', Gij z ijt veel s terker dan 't geweld
Der waat'ren, dien Uw  almac ht palen s telt
De grote  zee zwijgt op Uw  wenk  en wil,
Hoe fe l z ij bruis ', hoe fe l z ij woede, s til.

Samenvatting:
Jezus vaart met de discipelen naar de overkant, waar Hij alleen op de berg klimt
om te bidden. Het schip van de discipelen raakt ondertussen op de zee in nood.
Midden in de nacht loopt de Heere Jezus over het water naar het schip. De
discipelen schreeuwen het uit van angst, totdat de Heere Jezus hen aanspreekt en
zegt dat ze niet moeten vrezen, omdat Hij het is. Petrus vraagt of hij naar de
Heere Jezus mag toelopen. Op Zijn woord klimt hij uit het schip en loopt naar de
Heere Jezus. Maar als Petrus op de sterke wind gaat letten, zakt hij weg in de
golven en roept hij de Heere om hulp. De Heere Jezus grijpt Zijn hand en trekt
hem uit de golven omhoog. De discipelen in het schip belijden dat de Heere Jezus
Gods Zoon is. 

Vragen:
1. Wat gaat de Heere Jezus op de berg doen? 
2. Wat gebeurt er met de discipelen op het water? 
3. Waarom zijn ze zo bang als ze de Heere Jezus aan zien komen? 
4. Wie wil er graag naar Hem toelopen? 
5. Waarom zinkt Petrus ineens weg in de golven? 
6. Wat zeggen de discipelen in het schip? 

Cijferpuzzel 
Maak de boot af door de cijfers aan elkaar te verbinden. Teken ook de golven verder en 
kleur de plaat in.


