Zoals jullie vast wel weten, wordt er in de Bijbel vaak gesproken over herders en schapen.
Soms wordt het letterlijk bedoeld, zoals Mozes die de schapen hoedde, maar de Heere
Jezus gebruikt het ook als beeld van een apostel of dominee, zoals in het verhaal van
vandaag. Pak je Bijbel en ga zoveel mogelijk teksten opzoeken in de Bijbel die over herders

en schapen gaan. Schrijf ze hieronder op. Kleur de teksten:

. als ze letterlijk over schapen gaan: oranje
. als ze over goede herders gaan: groen
. als ze over slechte herders gaan: rood

Waar heb je het meeste over gevonden?




