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De tien geboden

Lukas 2:40-52

1 Petrus 2:17
Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning.

Psalm: 34:6

Komt, kind'ren, hoort naar mij,
Neem mijn' getrouwen raad in acht.
Ik leer, opdat g' uw plicht betracht,
Wat 's  HE E RE N vreze zij.
Hebt gij in 't  leven lus t
In dagen, waar men 't goed' in z iet,
Waarin men vrij is  van verdriet,
Waar niets  ons  heil ontrus t?

Samenvatting:
Als de Heere Jezus in Nazareth opgroeit, is te zien dat het Zijn wens is Gods
wil te doen en dat Hij de Heere vreest. Als Hij twaalf jaar is, gaat Hij met
Jozef en Zijn moeder mee naar Jeruzalem waar zij zeven dagen het pascha zullen
vieren. Als zij terugkeren, denken Jozef en Maria dat Hij met familie of
vrienden mee loopt, maar aan het eind van de dag is de Heere Jezus niet bij de
groep.
Ze gaan terug naar Jeruzalem en zoeken Hem drie dagen lang. Dan vinden ze Hem in
de tempel, waar Hij in gesprek is met de leraren. Iedereen is verbaasd over Zijn
grote verstand en over de antwoorden die Hij geeft. 
Jozef en Maria begrijpen niet dat Hij dit heeft gedaan, maar Jezus was
gehoorzaam aan Zijn Vader in de hemel.

Vragen:
1. Wat is het verschil tussen de Heere Jezus toen Hij kind was en andere
    kinderen?
2. Wat kun je uit het gedrag van de Heere Jezus leren over gehoorzaam zijn?
3. Hoe was Hij gehoorzaam aan Zijn Vader in de hemel?
4. Wat moest Hij dan doen?

Kleurversje 
Kleur het versje mooi in.


