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Gabriël bij Maria
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Zondag 17 december 2023

De belofte vervuld

Lukas 1:26-38

Lukas 1:32
Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de
Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,

Psalm: Lofzang van Zacharias:1

Lof z ij den God van Is rael,
Den HE E R', die  aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk  bes tel,
Verlos s ing  heeft teweeg  gebracht;
Een hoorn des  heils  heeft opgerecht;
't Geen Davids  huis  was  toegezegd,
Dat wil Hij ons  nu s chenken;
Gelijk  G ods  trouw, van 's  aardrijks  oc htends tond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe  aan de  vaderen verbond.

Samenvatting:
De engel Gabriël brengt een blijde boodschap in Nazareth. Bij een heel gewoon
meisje. Haar naam is Maria. Ze gaat trouwen met Jozef, de timmerman. Allebei
zijn ze nog familie van koning David. De engel zegt: 'Je bent gezegend, Maria,
want je zult een kindje krijgen. Dat zal de Heere Jezus zijn. Hij is de Zoon van
God!' Maria luistert. Ze gelooft de woorden van de engel, maar ze begrijpt ze
niet. Ze is immers niet getrouwd. 'Het is een wonder', zegt de engel. 'Dit Kind
is de Zoon van God!' Maria gaat een paar maanden naar haar nicht Elizabeth die
ook een baby verwacht.

Vragen:
1. Welke blijde boodschap krijgt Maria? Kan dit wel? 
2. Is Maria een belangrijke vrouw? Van wie is zij familie? 
3. Gelooft zij wat de engel zegt? Hoe merk je dat? 
4. Naar wie gaat Maria toe? 

Kleurplaat 
Kleur de plaat mooi in.


