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De gelijkenis van de arbeiders
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Gelijkenissen 

Mattheüs 20:1-16

Mattheüs 20:16
Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen
zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 

Psalm: 98:4a

Laat al de  s tromen vrolijk  z ingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte  vol van vreugde  s pringen
En hupp'len voor des  HE E RE N oog.

Samenvatting:
De Heere Jezus vertelt een gelijkenis over een wijngaard. De eigenaar huurt
arbeiders in om de hele dag te werken in zijn wijngaard en hij spreekt met hen
af dat zij één penning verdienen. Drie, zes en acht uur later ziet hij op de
markt nog steeds arbeiders staan, die hij vervolgens naar zijn wijngaard stuurt.
Aan het eind van de dag gaat hij uitbetalen en begint bij de mannen die als
laatste zijn komen werken. Deze krijgen van hem een penning. De arbeiders die
als eerste aan het werk gegaan zijn, verwachten meer, maar krijgen ook een
penning. Als ze hierover mopperen, geeft de eigenaar aan dat ze deze prijs
hadden afgesproken en dat hij toch zelf mag weten wat hij met zijn geld doet. De
Heere Jezus sluit af met dat de laatsten het eerste zullen zijn en vele eersten
het laatste, want er zijn veel geroepen, maar weinig uitverkoren. 

Vragen:
1. Wat spreekt de eigenaar af met de arbeiders in zijn wijngaard? 
2. Wat doet hij met de mannen, die hij later nog op de markt ziet staan? 
3. Waarom mopperen de mensen die als eerste aan het werk waren? 
4. Is het oneerlijk wat de eigenaar doet? 

Opdracht 
De Heere Jezus zegt: de laatsten zullen de eersten zijn, de eersten de laatsten. Weet jij 
nog wat dit betekent? 

Kleur de tekening in.


