
Vertelling C2.44

KERNTEKST 
‘Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen’ (Hand. 
1: 24a).

UITLEG VAN DE KERNTEKST 
De discipelen moeten een nieuwe apostel kiezen in 
de plaats van Judas. Voor de discipelen is het moei-
lijk om dit te doen. De discipelen doen het ook niet 
in eigen kracht. Ze bidden de Heere om de juiste 
man aan te wijzen. Wij zien vaak alleen de buiten-
kant van een mens. Maar de Heere kent alle harten. 

BEGINSITUATIE 
Vorige keer hebben we de hemelvaart van de Hee-
re Jezus gehoord. De discipelen zijn nog niet com-
pleet na de dood van Judas. Ze gaan nu, samen 
met de mensen die bij hen zijn, een nieuwe apostel 
kiezen. 

DOELSTELLINGEN
•  De kinderen zien dat alles moet gebeuren vol-

gens Gods plan. In het Oude Testament was al 
gezegd dat het zo zou gaan.

•  God kent onze harten. Dat mogen we ook tegen 
de kinderen zeggen.  

•  De kinderen vertellen dat wanneer er bij ambts-
dragers gekozen worden, dit ook niet kan zonder 
het gebed om Gods wil.

INDELING 
•  Petrus vertelt wat er met Judas is gebeurd.
•  Petrus wijst erop dat het nodig is dat er weer een 

twaalfde discipel komt.
•  Er komt een tweetal: Matthias en Jozef.
•  Het lot wordt geworpen.
•  Matthias wordt verkozen.

OPMERKINGEN 
De discipelen worden ook apostelen genoemd. 
Apostel betekent afgezant. De apostelen zijn ge-
roepen door de Heere Jezus Zelf. Ze hebben Hem 
gehoord en hebben met hun eigen ogen de won-
deren gezien die Jezus gedaan heeft. Ook hebben 
ze Hem ontmoet nadat Hij is opgestaan. Het is ook 
de opdracht die ze van de Heere Jezus gekregen 
hebben. Vertellen aan andere mensen wat ze met 
hun eigen ogen gezien hebben en wat ze met hun 
eigen oren gehoord hebben. Hun woorden heb-
ben gezag, net als de woorden van de profeten van 
van Oude Testament.
Het einde van Judas staat ook beschreven. Het is 
denk ik goed om dit niet te uitgebreid te vertellen.

ZINGEN
Psalm 143: 10; 105: 3; 116: 1.

UITLEG VAN DE PSALM
Leven in Gods dienst is een leven aan Gods hand. 
Dat was het leven van de discipelen, zo leefde ook 
Matthias.

BORDPLAN 
God hoort!

Matthias gekozen
Handelingen 1: 15-26
Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren



Vertelling C2.44

INTRODUCTIE
De Heere Jezus is naar de hemel opgevaren. De 
discipelen hebben het gezien. Ze waren erbij op de 
Olijfberg. Nu zijn ze met elkaar in een zaal in Jeru-
zalem. Er zijn nog honderdtwintig mensen bij hen. 
Maar tel eens goed. Eén, twee, drie… negen, tien, 
elf. Er zijn maar elf discipelen. Waar is de twaalfde 
discipel. En wie was dat?

BRUGZIN OF BEGINZIN
Petrus kijkt de zaal eens rond.

Vertelling
Hij gaat staan en begint te praten: ‘Mannen, we we-
ten allemaal wat er met Judas gebeurd is. Dit is al 
voorspeld door David. Ook Judas was een discipel, 
maar helaas heeft hij de Heere Jezus verraden. Dit 
was een erge zonde. Later heeft Judas daar spijt 
van gekregen en heeft hij het geld dat hij gekregen 
heeft voor het verraden van zijn Meester, in de 
tempel neergegooid. Daarna heeft hij zichzelf ge-
dood. Omdat dit geld niet meer in de offerkist 
mocht, is er van het geld een akker gekocht. Deze 
akker is de begraafplaats voor vreemdelingen. 
Omdat hij van het verradersgeld gekocht is, heet 
deze akker Akeldama. Dat betekent: bloedakker. 
Het heeft immers het bloed van de Heere Jezus ge-
kost. Dat dit zou gebeuren staat in de psalmen. Wij 
zijn nu nog met elf discipelen over. In de psalmen 
staat dat een ander het ambt van Judas op zich 
moet nemen. Daarom, mensen, moet er een nieu-
we apostel komen in de plaats van Judas. Die nieu-
we apostel moet iemand zijn, die ook vanaf het 
begin bij de Heere Jezus geweest is.’

Even later staan er twee mannen naast elkaar. Ze 
zijn door de anderen aangewezen als volgelingen 
van Jezus. De ene heet Jozef Barsabas. Hij wordt in 
de Bijbel ook wel Justus genoemd. Justus betekent: 
de rechtvaardige. De andere man heet Matthias. 
Maar wie van deze twee mannen moet het nu wor-
den? ‘Dat weet de Heere Zelf’, zeggen de mensen.
Daar hebben de mensen daar in die zaal gelijk in. Wij 
zien alleen de buitenkant van iemand. Iemand ziet er 
netjes uit, spreekt netjes of ziet er juist vies en onver-
zorgd uit.

Zo kijken wij vaak naar andere kinderen of grote men-
sen. Maar de Heere ziet wat er bij iemand in zijn of 
haar hart leeft. Of hij niet alleen mooie dingen over de 
Heere zegt met zijn mond, maar het ook meent met 
zijn hart.

Ook al houden Matthias en Jozef allebei van de 
Heere, toch weet de Heere wie er beter geschikt is 

voor dit werk. De Heere weet het dus, maar hoe 
weten de mensen het dan wie het moet worden.
Kijk eens wat ze doen… Ze buigen allemaal hun 
knieën en gaan bidden: ‘Heere, U kent onze harten. 
U kent ook het hart van Jozef en Matthias. Wilt U 
degene aanwijzen die voor dit werk als apostel ge-
schikt is. Want Judas is er niet meer en het is goed 
als iemand die plaats inneemt.’

Na het bidden wordt het lot geworpen. Dit lezen 
we wel meer in de Bijbel. We lezen het in het Oude 
Testament, maar ook bij de priesters in de tempel. 
Ook Zacharias werd door het lot aangewezen om 
de priesterdienst te vervullen.

AFSLUITING
Stil staan de mensen te kijken als het lot wordt ge-
worpen. Wie zal er aangewezen worden? Matthias 
wordt door het lot aangewezen. Matthias is de 
nieuwe apostel in de plaats van Judas. De mensen 
zijn het er allemaal mee eens. De Heere Zelf heeft 
hem tenslotte aangewezen.

VERWERKING 
•  Praat verder met de kinderen over de ambtsdra-

gers in de kerk. Welke ambten zijn er? Wat zijn de 
taken die bij de ambten horen?

  Doe het aan de hand van plaatjes. Maak drie 
kaartjes, schrijf een ambt op het kaartje. Zoek bij 
elk ambt plaatjes. Diaken: collectezak, arme 
mensen. Ouderling: Bijbel, huis met mannen er-
voor (huisbezoek), ziekenhuisbed enz. En voor 
de dominee: preekstoel, knielbank (trouwdienst, 
ziekenhuisbed enz.). Laat de kinderen de plaat-
jes bij het goede ambt leggen.

•  Het getal twaalf komt meer in de Bijbel voor. 
Twaalf staat voor volheid. Weten de kinderen er 
voorbeelden van? 

  Twaalf stammen, twaalf toonbroden, twaalf dis-
cipelen, twaalf manden, twaalf edelstenen op de 
mantel van de hogepriester. Wij kennen het ook: 
twaalf uren, twaalf maanden. 

•  De Heere Jezus had twaalf discipelen. Laat de 
kinderen hen opnoemen. Hoe ver komen de kin-
deren? 

  Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Filip-
pus, Bartholomeüs, Thomas, Mattheüs, Jakobus 
(zoon van Alfeüs) Judas Labbeüs, Simon de Ze-
loot, Judas Iskariot. (Later kwam Matthias hier-
voor in de plaats.)

  Er is ook een spel verkrijgbaar waarbij je op een 
leuke manier de kinderen de discipelen kunt le-
ren. Dit is verkrijgbaar bij het bondsbureau.


