
Vertelling B1.29

KERNTEKST 
‘En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de 
Christus, de Zoon des levenden Gods.’ (Matth. 16: 
16) 

UITLEG VAN DE KERNTEKST 
Petrus heeft het begrepen: de Heere Jezus is de 
Messias. Hij is de Christus, de beloofde Gezalfde. 
Hij is de Zoon van God. Petrus belijdt hier wie de 
Heere Jezus voor hem is. Hij is gekomen om ook 
Petrus zalig te maken. We mogen deze woorden 
doorgeven aan de kinderen, in de biddende ver-
wachting dat ze deze belijdenis over mogen ne-
men. 

BEGINSITUATIE 
In de vorige geschiedenis was de Heere Jezus bui-
ten Israël, in de gebieden van Tyrus en Sidon. Hij 
ontmoette daar de Kananese vrouw. De Heere Je-
zus is in deze vertelling nog steeds buiten Galilea, 
in Caesarea Filippi. Dit was een stadje aan de voet 
van de Libanon, zo’n veertig kilometer ten noorden 
van het meer van Galilea. 

DOELSTELLINGEN
•  Kinderen leren de belijdenis van Petrus.
•  Kinderen leren wat een belijdenis is.
•  Kinderen leren de betekenis van Petrus en petra.
•  Kinderen leren wat de petra van het Koninkrijk 

van God is.
•  Kinderen leren wat de sleutels van het Koninkrijk 

van God zijn. 

INDELING 
•  Wie is de Heere Jezus: foute antwoorden.
•  Wie is de Heere Jezus: de goede belijdenis.
•  De belijdenis van Petrus als petra van de ge-

meente.
•  De sleutels van het hemelrijk.

ZINGEN
Psalm 64: 10; 67: 2
‘Een Naam is onze hope’ (OTH 2015: 347; WK 230; 
JdH 478) 
‘Heer’ U bent mijn leven’ (OTH 2015: 190; WK 439) 

UITLEG VAN DE PSALM
Psalm 64: 10 In de geschiedenis vandaag belijdt 
Petrus Wie de Heere Jezus is: de Christus, de Zoon 
van God. In de psalm gaat het ook om het belijden 
van Wie de Heere is. Bij het belijden van de Heere 
horen volgens de psalm blijdschap, vertrouwen en 
toewijding. Blijdschap om Wie de Heere voor je wil 
zijn, vertrouwen dat Hij doet wat Hij belooft en toe-
wijding door je te bekeren en vanaf nu te doen wat 
de Heere van je vraagt.

MATERIAAL
Een landkaart van Israël kan duidelijk maken waar 
de geschiedenis zich afspeelt. Caesarea Filippi 
moet gezocht worden ten noordoosten van het 
meer van Galilea. 

BORDPLAN 
Wie is de Heere Jezus? 

Belijden
Periodethema: de rondwandeling
Matthéüs 16: 13-20
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INTRODUCTIE
Val gelijk met de deur in huis door de vraag te stel-
len: wie is de Heere Jezus? Verzamel alle antwoor-
den op het bord of een groot vel papier. Neem alle 
antwoorden serieus, zodat ongeveer hetzelfde 
ontstaat als in de geschiedenis van vandaag. Er 
worden immers veel verschillende antwoorden ge-
geven op de vraag wie de Heere Jezus is. 

BRUGZIN OF BEGINZIN
‘Maar jullie, wie zeggen jullie, dat Ik ben?’ 

Vertelling

De Heere Jezus stelt deze vraag aan Zijn discipelen. 
Samen met zijn discipelen is Hij gekomen in het ge-
bied van Caesarea Filippi. Nog steeds is hij buiten 
Israël, net als vorige keer in de geschiedenis van de 
Kananese vrouw. Nu Hij rustig alleen is met Zijn 
discipelen wil de Heere Jezus iets heel belangrijks 
met ze bespreken. Wie is Hij nu echt? Eerst vraagt 
de Heere Jezus: ‘wie zeggen de mensen, dat Ik, de 
Zoon des Mensen, ben?’ Met de Zoon des Mensen 
bedoelt de Heere Jezus: Ik ben de beloofde Messi-
as. Zouden de mensen in Israël dat begrepen heb-
ben? De discipelen noemen op wat ze gehoord 
hebben. ‘Sommigen denken dat U Johannes de Do-
per bent’, zeggen de discipelen. Er zijn mensen die 
denken dat Johannes de Doper is opgestaan uit de 
dood en dat de Heere Jezus eigenlijk Johannes is. 
Ze hebben het fout! ‘Anderen zeggen dat U Elia 
bent’, zegt een andere discipel. In de Bijbel staat 
dat Elia zou komen om de komst van de Messias 
voor te bereiden. Johannes de Doper was echter 
deze Elia, niet de Heere Jezus. Deze mensen heb-
ben het ook fout! ‘Sommige mensen zeggen dat U 
Jeremia bent’, zegt een andere discipel. ‘Of nog een 
van de andere profeten’, vult een andere discipel 
aan. Wat een verdrietig moment! De Heere Jezus is 
gekomen, de echte Messias. Hij zal Zijn volk zalig 
maken van hun zonden! Maar Zijn volk herkent 
Hem niet eens. Alle mensen hebben het fout. Ze 
geven allemaal het verkeerde antwoord. Ze den-
ken dat de Heere Jezus een profeet is. Meer niet! 

Zouden de discipelen het wel begrepen hebben? 
Zij zijn toch elke dag bij de Heere Jezus? Of zouden 
zij ook niet goed begrepen hebben dat de Heere 
Jezus de echte Messias is? De Heere Jezus gaat het 
vragen. ‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 
Die vraag wordt jou ook eigenlijk elke keer gesteld als 
de Bijbel opengaat en God spreekt. Wie is de Heere 
Jezus voor jou? Geloof je dat Hij ook jouw Verlosser is? 

Meteen geeft Petrus antwoord. Hij is de discipel 
die zo vaak voor zijn beurt praat. Maar hij weet het 
en wil het meteen zeggen. 

‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’, 
zegt Petrus. U bent de beloofde Messias, U bent de 
Zoon van God, betekent dat. Petrus doet hier eigen-
lijk belijdenis, zoals jij later belijdenis mag doen. Belij-
denis doen is zeggen dat je in de Heere Jezus gelooft. 
Als je gelooft dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden 
gestorven is, mag je Zijn Naam belijden.
De Heere Jezus is blij dat Hij dit antwoord van Pe-
trus krijgt. Hij is blij met de belijdenis van Simon 
Petrus! ‘Zalig ben je, Simon, zoon van Jona.’ Waar-
om is Simon Petrus zalig? Dat vertelt de Heere Je-
zus erbij. Hij zegt: ’want vlees en bloed heeft u dit 
niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de he-
melen is.’ Petrus heeft het van geen mens gehoord. 
Petrus heeft het ook niet zelf bedacht. Petrus kan 
dit alleen weten, omdat God hem dit geleerd heeft. 
Dat Petrus gelooft dat de Heere Jezus de echte 
Messias is, heeft hij niet van zichzelf. Het geloof is 
een gave van God. Zo is het nog steeds. Als je gelooft 
in de Heere Jezus is dat niet je eigen prestatie. Het is 
een gave, een cadeau van God. 
De Heere Jezus zegt nog meer tegen Petrus. ‘Ik zeg 
u ook dat gij zijt Petrus en op deze petra zal Ik Mijn 
gemeente bouwen.’ Petrus heette eigenlijk Simon, 
maar hij heeft van de Heere Jezus de naam Petrus 
gekregen. Dat betekent rots. Petra betekent ook 
rots. ‘U bent Petrus en op deze rots zal Ik Mijn ge-
meente bouwen’, zegt de Heere Jezus dus eigenlijk. 
Dit is wat de discipelen straks als apostelen in de 
hele wereld mogen vertellen: dat de Heere Jezus 
de beloofde Messias, de Verlosser is. Dat is de on-
derste steen, het fundament, van de kerk van de 
Heere Jezus. De discipelen zijn de eersten die het 
weten en na hen zullen er nog heel veel mensen 
komen die in de Heere Jezus geloven. Al die men-
sen bij elkaar zijn de gemeente van de Heere Jezus. 
Hoe gaan die mensen bij de gemeente van de Hee-
re Jezus horen? Als de discipelen straks de wereld 
ingaan om over de Heere Jezus te vertellen, krijgen 
ze wat mee. Het zijn sleutels, de sleutels van het 
Koninkrijk van God. Het zijn geen echte sleutels, 
maar het is een voorbeeld. Een soort gelijkenis zou 
je kunnen zeggen. Je vader of moeder gebruikt de 
sleutel om het huis binnen te komen. Of om het 
huis goed af te sluiten als jullie weggaan. Zo wer-
ken de sleutels van de discipelen ook. Als ze over 
de Heere Jezus vertellen, gebruiken ze de sleutel 
om de deur van het Koninkrijk van God open te 
zetten. Wie in de Heere Jezus gelooft, mag naar 
binnen. Die mag bij de Heere Jezus horen. Wie 
slechte dingen, zonden, wil blijven doen en niet bij 
de Heere Jezus wil horen, mag niet naar binnen. 
Voor die mensen wordt de deur op slot gedraaid. 
Dat gebeurt nog steeds als de Bijbel opengaat, vooral 
als de dominee erover preekt. In de preek gebruikt de 
dominee ook de sleutels die de discipelen hebben ge-
kregen. Het Evangelie wordt verkondigd: geloof in de 
Heere Jezus en je zult zalig worden! 
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Als je die belofte met geloof aanneemt, zijn je zonden 
vergeven. De deur van het Koninkrijk van God gaat 
open. Als je die belofte niet gelooft en je niet wil beke-
ren (stoppen met het doen van de zonde), dan gaat de 
deur dicht. Zo lang je niet gelooft en je niet bekeert, 
mag je het Koninkrijk van God niet in. 

AFSLUITING
Dit was best een moeilijke vertelling. We zetten de 
belangrijkste dingen nog even op een rijtje. Heel 
veel mensen wisten niet wie de Heere Jezus echt 
was. Hij was echte Messias, de echte Verlosser. De 
discipelen wisten het wel. Petrus zegt het: de Hee-
re Jezus is de Christus, de beloofde Messias, de 
Zoon van God. Dit was de belijdenis van Petrus. 
Dat mogen de discipelen straks gaan vertellen. 
Deze belijdenis van Petrus is de onderste steen van 
de kerk. Hierop wordt de kerk gebouwd. Mensen 
gaan echt bij die kerk van de Heere Jezus horen als 
de discipelen de sleutels gebruiken. Dat gebeurt 
nog steeds als het Woord van God wordt verteld. 
Als je het Woord van God gelooft, gaat de deur 
open. Als je het niet gelooft, blijft de deur dicht. 
Het doel van het vertellen van het Woord van God 
is dat ook jij gelooft dat de Heere Jezus gekomen is 
om je zalig te maken: om je zonden te vergeven en 
je voor eeuwig gelukkig te maken. Als je dat ge-
looft, mag je net als Petrus belijden: Gij zijt de 
Christus, de Zoon van de levende God.

VERWERKING 
Kies uit een van deze mogelijkheden: 
•  Lees met de kinderen de apostolische geloofsbe-

lijdenis. Dit belijden we als christenen bijna elke 
zondagmiddag of -avond in de kerk. Heel veel 
christenen in de wereld doen dat ook elke zon-
dag. Welke vragen hebben de kinderen over 
deze belijdenis? Welke woorden begrijpen ze 
niet? 

•  Met oudere kinderen kan zondag 31 uit de Hei-
delbergse Catechismus gelezen worden. Hierin 
worden de sleutels van het Koninkrijk verder toe-
gelicht. In de vertelling is vooral uitgegaan van 
vraag en antwoord 84. In een gesprek kan verder 
ingegaan worden op vraag en antwoord 85. 

•  Bouw met blokken een huis. Dat is de gemeente 
van de Heere Jezus. Gebruik een groot blok als 
fundament. Eventueel staat de belijdenis van Pe-
trus op dit blok geschreven. Dit kan ook verteld 
worden. Vraag een van de kinderen om het grote 
blok weg te trekken. Het huis zal instorten. Vraag 
de kinderen wat dit betekent. 

•  Laat de kinderen een grote sleutel maken van ste-
vig papier of karton. Laat de kinderen de volgende 
tekst op de sleutel schrijven: ‘geloof in de Heere 
Jezus Christus en gij zult zalig worden’ (Hand. 16: 
31a). Bespreek met de kinderen waarom dit de 
sleutel tot het Koninkrijk der hemelen is. 
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