
Vertelling B1.02

KERNTEKST 
‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen 
deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar 
zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij 
zult het de verzenen vermorzelen.’ (Gen. 3: 15)

UITLEG VAN DE KERNTEKST 
God belooft dat de zojuist gesloten vriendschap 
tussen de duivel en de mens zal veranderd worden 
in vijandschap. Dit zal gebeuren door het Zaad, dat 
is Christus. Door Zijn lijden en sterven zal Christus 
de kop van de duivel vermorzelen. Hij is de Over-
winnaar van de satan. De belofte in deze tekst 
wordt de moederbelofte genoemd. Het is de eer-
ste belofte van genade die God zal schenken. De 
andere beloften komen hieruit voort. In die zin is 
deze de moeder van alle beloften. 

BEGINSITUATIE 
Vorige week hebben de kinderen gehoord dat de 
Heere God de hemel en de aarde heeft geschapen, 
maar ook de mens. Het was goed in het paradijs. 

DOELSTELLINGEN
•  De kinderen horen hoe goed het in het paradijs 

was, omdat er geen zonde was. 
•  We mogen niet verzwijgen hoe het werd. Er 

kwam angst, zonde, ellende en duisternis, omdat 
Adam en Eva zich lieten verleiden en ongehoor-
zaam waren.

•  Middenin de ellende en duisternis belooft de 
Heere God dat Zijn Zoon zal komen, Die de satan 
zal overwinnen. Daar mogen we vandaag weer 
op wijzen. Het kruis is opgericht! 

INDELING 
•  Het was goed. 
•  De duivel spreekt tot Eva. 
•  Eva luistert naar de stem van de duivel.
•  De ogen van Adam en Eva gaan open.
•  De Heere God komt in de hof. 
•  De straf van God.
•  Gods heerlijke belofte. 

ZINGEN
Psalm 19: 1; 51: 2; 103: 2, 5 en 6
‘Adam waar ben je, waar heb je je verstopt’
‘De eerste mensen in de hof van Eden’ (OMK, nr. 3)

UITLEG VAN DE PSALM
Psalm 19: 1 Met de val is de zonde in de wereld 
gekomen. De dichter voelt zijn zonde en kwaad. 
Tegen God heeft hij misdreven, gezondigd. Zijn wet 
heeft hij stout versmaad, brutaal veracht. Dies, 
daarom heeft hij Gods gramschap, toorn verdiend. 
Gods vonnis, rechterlijke uitspraak is rein, zuiver.

BORDPLAN 
Hang drie vellen papier op het bord: zwart, rood en 
wit. 

De zondeval 
Periodethema: Schepping en zondvloed
Genesis 2: 8-10 en 15-17, Genesis 3
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INTRODUCTIE
Je hebt vast wel gezien dat er vandaag geen letters 
op het bord staan. Er hangen drie vellen papier. 
Zwart, rood en wit.  

BRUGZIN OF BEGINZIN
Aan het einde van de vertelling gaan we daar sa-
men over praten. Probeer goed te luisteren. Mis-
schien weet jij straks, wat die kleuren met de ver-
telling te maken hebben! 

Vertelling

Wat is het goed in het paradijs! De Heere heeft al-
les zo mooi geschapen. Er is geen pijn, geen ver-
driet, geen ziekte en geen dood. Adam en Eva mo-
gen op die heerlijke plaats leven, samen met de 
dieren, de bloemen en alles wat de Heere heeft 
gemaakt. In het paradijs staan ook allerlei bomen. 
Sommige bomen hebben heerlijke vruchten. Daar 
mogen Adam en Eva van eten. Behalve van één 
boom, de boom ‘van kennis van goed en kwaad’. 
Dat geeft niet. Er zijn zoveel andere bomen! 

DE DUIVEL SPREEKT TOT EVA
We hebben met elkaar Genesis 3 gelezen. Het 
hoofdstuk begint met de woorden: ‘De slang nu 
was listiger dan al het gedierte van het veld, het-
welk de HEERE God gemaakt had.’ de slang is slim, 
listig. De slang wordt door de duivel gebruikt als 
zijn woordvoerder. De satan heeft een boos plan. 
Wie is de satan? Het is een engel die ongehoor-
zaam was tegen God. Daarom is hij door God weg-
gestuurd uit de hemel. ‘Is het ook dat God gezegd 
heeft: gij zult niet eten van alle boom van deze 
hof?’ Wie zegt dat? Eva kijkt. De slang zegt dit. O, 
Eva, hoor je de listige stem van de duivel? Hoor je 
wat hij vraagt? Hij vraagt of God tegen haar en 
Adam gezegd heeft dat ze van geen enkele boom 
in de hof mogen eten. Natuurlijk weet de satan dat 
dit niet waar is, maar zo probeert hij Eva aan het 
twijfelen te maken. En dat doet hij nog steeds. Ook 
als hij jou probeert te verleiden om verkeerde dingen 
te doen! Eva heeft het antwoord al klaar. ‘Van de 
vruchten van de bomen van deze hof mogen we 
eten. Maar van de vrucht van de boom in het mid-
den van de hof heeft God gezegd, dat we die niet 
mogen eten en niet aanraken, zodat we niet ster-
ven.’ Eva zegt precies wat de Heere heeft gezegd. 
Dat hoor je wel! Eva weet het goed. Jij ook. Je weet wat 
er wel en niet mag. En toch… we doen zo vaak niet wat 
de Heere van ons vraagt. We doen zo vaak dingen die 
de Heere heeft verboden. Dan zondig je. De Heere 
heeft gezegd dat wie zondigt, de dood zal sterven. Wat 
verschrikkelijk! ‘Nee’, zegt de satan, ‘u zult de dood 
niet sterven.’ Is dat echt zo? Wat had de Heere God 
gezegd? Jij weet het wel! De satan liegt! 

‘God weet als je daarvan eet, dat je ogen opengaan 
en dat je als God zult zijn. Je kent dan het goed en 
het kwaad.’ De satan bedoelt dat je dan zelf kunt 
weten wat goed en niet goed is. Je kunt dan je ei-
gen zin doen. Dat klinkt wel fijn, toch?! Je eigen zin 
doen!

EVA LUISTERT NAAR DE STEM VAN DE DUIVEL
Eva kijkt naar de boom. Wat is die prachtig en goed! 
Zie je hoe heerlijk de vruchten er uitzien? Ze krijgt er 
zin in! Zou de slang gelijk hebben? Zou het eten van 
de vrucht haar verstandig maken? Ze twijfelt. Daar 
gaat haar hand… Ze pakt de vrucht van de boom en 
eet. Ze is ongehoorzaam. Ze wil als God zijn. Ze wil 
niet luisteren naar God. Ze is eigenwijs. Wat is dit 
een vreselijk moment! Ze luistert naar de stem van 
de duivel en is ongehoorzaam aan de stem van God. 
Als ze gegeten heeft, geeft ze ook aan Adam. En hij 
eet ook. Samen zondigen ze tegen de Heere. 

DE OGEN VAN ADAM EN EVA GAAN OPEN
Adam en Eva voelen in hun hart dat ze ongehoor-
zaam zijn geweest tegen God. Ze zien nog iets. Ze 
kijken naar elkaar en zien dat ze naakt zijn. Voor 
die tijd hadden ze daar helemaal geen erg in. Ze 
hadden er geen verkeerde gedachten bij. Maar nu 
schamen ze zich opeens. Alles was goed. Maar nu 
ze gezondigd hebben, gaat alles stuk. Kijk, Adam 
en Eva maken van de bladeren van de vijgenboom 
schorten. Zo bedekken ze hun lichamen.  

DE HEERE GOD KOMT IN DE HOF
Adam en Eva horen de stem van de Heere God. Ze 
vonden het altijd heerlijk om Zijn stem te horen, 
maar nu … Alles is anders geworden! Ze zijn onge-
hoorzaam geweest. Ze hebben tegen de Heere ge-
zondigd! Dat voelen ze nu. Er is een breuk geko-
men tussen de Heere God en hen. Wat is dit 
verschrikkelijk! Hoe moet het toch verder?
Kijk, Adam en Eva verstoppen zich. Ze kruipen weg. 
Ze zijn bang. Ze weten het: ze hebben de dood ver-
diend. Ze waren gewaarschuwd, maar hebben niet 
geluisterd. Wat zou jij doen? Wegkruipen? Helpt dat? 
Nee! God ziet alles. Hij weet alles. Voor Hem kun je 
niets verborgen houden! God weet waar je zit. God 
weet wat je doet. Wat je denkt. Waar je mee bezig 
bent. Dan roept de Heere God Adam. ‘Waar zijt gij?’ 
God roept Adam, die zich verborgen heeft in de 
struiken. Wat een wonder! God zoekt de mensen 
op die tegen Hem gezondigd hebben. Hij had ze 
ook kunnen laten gaan. Of direct straf kunnen ge-
ven. Adam heeft niet zo veel te zeggen. ‘Ik hoorde 
Uw stem in de hof en ik was bang. Ik ben naakt en 
daarom kroop ik weg.’ ‘Wie heeft je bekendge-
maakt dat je naakt bent?’ vraagt de Heere God. 
‘Heb je van die boom gegeten, waarvan Ik zei dat 
het niet mocht?’ De Heere weet het precies. Hij 
kent Adam en Eva. 
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Hij kent jou ook. Hij weet wanneer je niet luistert naar 
de Heere. Als je je eigen zin doet. Vandaag zoekt Hij 
jou op. ‘Zeg eens eerlijk wat er fout is gegaan bij jou? 
Waarom deed je dat? Waarom heb je gelogen, gesto-
len, kwaad gesproken? Waarom heb je dat meisje ge-
pest? Je weet toch dat Ik dat niet wil?’ 
Adam en Eva bekennen dat ze gegeten hebben. Ze 
weten dat ze gezondigd hebben tegen God. Adam 
zegt: ‘De vrouw die U bij mij gegeven heeft.’ Adam 
wijst naar zijn vrouw. Zij is de schuldige! Maar ei-
genlijk geeft hij God de schuld. Hij had deze vrouw 
immers van God gekregen? ‘Die vrouw´, zegt 
Adam, ‘heeft mij van die boom te eten gegeven en 
ik heb gegeten.’ Dan zegt de Heere tegen Eva: ‘Wat 
is dit dat u gedaan hebt?’ Eva vertelt het. ‘De slang 
heeft mij bedrogen en ik heb gegeten.’ Ook zij geeft 
de schuld aan een ander, aan de slang. De slang is 
door God geschapen. Dus eigenlijk geeft ook Eva 
God de schuld. Herkenbaar hè? Probeer jij ook wel-
eens onder de schuld uit te komen? ‘Ja maar’, zeg je 
dan, ‘hij begon!’ Jij wijst toch ook graag naar een an-
der?

DE STRAF VAN GOD
De Heere bestraft de slang. ‘Omdat gij dit gedaan 
hebt, zal Ik u vervloeken.’ Vervloeken boven al het 
vee, boven alle dieren van het veld. Op uw buik zult 
gij gaan. Stof zult gij eten. Alle dagen van uw leven. 
God straft! Ook Eva krijgt straf. Als ze een kindje zal 
verwachten en krijgen, zal er smart, pijn en ver-
driet zijn. Als er een kindje geboren wordt, heeft de 
moeder veel pijn. Het is een wonder als de Heere 
nieuw leven geeft en het leven van de moeder spaart. 
Maar het zal niet zonder moeite en pijn zijn. Wat eerst 
zo goed is, krijgt nu een zwarte rand (denk aan het 
bord!). Dat komt allemaal door onze opstand tegen 
God. Ook Adam krijgt straf. Dat heeft hij verdiend. 
Omdat hij geluisterd heeft naar de stem van zijn 
vrouw en gegeten heeft. Om zijnentwil is de aarde 
vervloekt. De goede aarde is niet langer goed. Met 
smart zal hij van de aarde eten, al de dagen van zijn 
leven. De aarde zal doornen en distels voortbren-
gen, onkruid. Ben je weleens met onkruid in de tuin 
bezig geweest? Heb je gezien hoe hard het soms 
groeit? Heb je je handen weleens zeer gedaan aan een 
brandnetel of een distel? Dat is het gevolg van de zon-
de! Dieren doen elkaar pijn. Soms eten ze elkaar op. 
Door onze schuld is dat allemaal zo geworden. Door 
Adam en Eva, door jou en door mij… Adam moet 
vanaf nu hard werken om zijn brood te verdienen. 
Hij zal werken en brood eten totdat hij sterft. De 
dood is gekomen! Daar had de Heere al voor ge-
waarschuwd. Er komt een dag dat we moeten ster-
ven, tenzij de Heere Jezus eerder terug zal komen. 
De dood is de straf op de zonde. We weten het alle-
maal. Er komt een sterfdag. Soms plotseling. Soms na 
ziekte en moeite. Soms als kind. Soms als mensen heel 
oud zijn. Maakt het jou ook verdrietig? 

Het komt allemaal door onze zonden. De dingen in 
ons leven gaan met moeite, pijn, zweten en zwoegen 
gepaard. Het krijgen van kinderen, christenen die ge-
vangen genomen worden, erge ziektes, honger, oorlog 
en pijn. Er is veel tegenslag. Het erge is dat we alle-
maal moeten sterven. God ontmoeten. Kan dat ook? 
Nee, dat kan eigenlijk niet…

GODS HEERLIJKE BELOFTE
Luister eens! De Heere zegt nog iets! ‘En Ik zal vij-
andschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, 
en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve 
zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verze-
nen vermorzelen.’ Deze tekst uit de Bijbel bete-
kent dat God belooft dat de zojuist gesloten 
vriendschap tussen de duivel en de mens veran-
derd zal worden in vijandschap. Dit zal gebeuren 
door het Zaad, dat is Christus. Dat zal Hij doen 
door een Kind geboren te laten worden. Zijn Zoon, 
de Heere Jezus, zal naar de aarde gaan. Hij zal de 
strijd aanbinden met de duivel en Hij zal zeker 
overwinnen! Wat is dat groot. Wat is dat onver-
diend! Dat zal Hij doen voor iedereen die de Heere 
liefheeft, voor al Zijn kinderen. Straks zal de Heere 
Jezus geboren worden! We verdienen straf. Door 
genade en door het geloof in Hem, krijgen we het 
leven. Dat heeft de Heere Zelf beloofd! Omdat Hij 
wilde lijden. Omdat Hij de straf droeg aan het 
kruis. Omdat Hij als Overwinnaar is opgestaan uit 
de dood. 

AFSLUITING
Wat een ernstige vertelling. Elke dag zien we de 
gevolgen van de zonde. Ziekte, pijn, verdriet, oor-
log, de dood. Maar eenmaal zal het anders wor-
den! Als de Heere Jezus terugkomt, neemt Hij Zijn 
kinderen mee naar het eeuwige paradijs, naar de 
hemel. Daar is de Heere Jezus. Daar is eeuwige 
vreugde en blijdschap. Niemand is er meer ziek. 
Er is geen verdriet. Er zijn geen tranen. Er is geen 
oorlog of vervolging. Er zijn geen zonden meer! 
Daar is de Heere Jezus. Wie mogen daar komen? 
Ik neem je mee naar het kruis. Daar hangt de Hee-
re Jezus, de Zaligmaker. Hij heeft de straf gedra-
gen voor zondaren. Alleen door Hem kunnen zon-
dige mensen in de hemel komen. Dat is alleen 
genade! Er is plaats in de hemel voor zondaren 
die de Heere Jezus hebben liefgehad en gediend. 
Voor alle mensen van wie de zonden bedekt zijn 
door het bloed van het Lam, dat de zonden van de 
wereld op Zich nam. Ben jij ook al een kind van 
Hem?

VERWERKING 
Vraag de kinderen of ze weten waarom er een 
zwart vel papier op het bord hangt. Met zwart 
wordt hier de zonde bedoeld. Wijs vervolgens op 
het rode vel papier. 
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Het wijst naar het bloed van de Zaligmaker, het 
Lam van God. Als we door Zijn bloed gewassen 
zijn, ziet de Heere God ons als reine mensen. Het 
witte vel papier is een beeld van de reinheid. 
Schoon voor God! Verwijs ook naar de doop. Zoals 
het lichaam gewassen wordt met water, moet het 
hart van de kinderen gereinigd worden door het 
bloed van de Heere Jezus. De kinderen moeten 
zich haasten om de toevlucht tot dat reinigende 
bloed te nemen! Morgen kan het te laat zijn. 

Het aanbod van genade is welmenend. Laat de kin-
deren de moederbelofte uitleggen. Misschien kun-
nen jullie die met elkaar opzeggen, zodat de kinde-
ren deze belangrijke tekst leren! Schrijf op een 
groot papier de moederbelofte. Verzamel zelf of 
met de klas op een ander blad een aantal andere 
bekende beloften uit de Bijbel en laat deze eronder 
plakken. Je kunt er ook voor kiezen om de moeder-
belofte uit te knippen, een lint eraan te bevestigen 
en daar de andere beloften aan vast te maken.


