
Lied: Wees ook jij 
een discipel

Refrein:
Wees ook jij een discipel
Een discipel van de Heer’
Leg je zorgen en je vragen
Ja, leg alles bij Hem neer
Zorg dat niets je kan verhind’ren
Hem te volgen ied’re dag
Zeg Hem dank dat je zo jong al
Zijn discipel wezen mag

Wees bereid Hem te volgen
Ook al heb je het niet best
Ook al kun je soms niet 
Meedoen met de rest
Wees bereid Hem te volgen
Zelfs al valt het je soms zwaar
Weet dat Hij je zal beschermen
Tegen allerlei gevaar

Wees bereid Hem te dienen
Steeds te doen wat Hij je vraagt
Zelfs wanneer je door de 
And’ren wordt geplaagd
Wees bereid Hem te dienen
Ook al geeft het je verdriet
Weet dat Hij je zal bewaren
Ook als jij dat nog niet ziet

Wees bereid om Hem te kiezen
Laat maar zien dat jij Hem kent
Ook al lachen ze als jij heel 
anders bent
Wees bereid om Hem te kiezen
Want dan ziet ook Hij ons aan
Eenmaal zul je bij Hem wonen
Ja misschien al wel vandaag.

https://www.youtube.com/watch?v=dpUPX9goQUM


