
Verhalentocht

voor kinderen

dit boekje is van:

SUCCES 
EN VEEL 
PLEZIER!
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Wat leuk dat jij meedoet aan de Verhalentocht en Sjoerd de Zendings-
journalist wil helpen in het zoeken van nieuwe verhalen! Tijdens deze 
speurtocht ontdek je meer van Wie de Heere God is en wat Hij allemaal 
doet op deze wereld.

Ga tijdens de Verhalentocht op zoek naar alle vlaggen die je ook in je 
boekje ziet staan. Bij iedere vlag vind je een lettergreep. Kun jij ontdek-
ken welke zin eruit komt? Bij iedere vlag vind je ook nog een vraag of 
een opdracht. De antwoorden kun je opschrijven in dit boekje. 

Succes en veel plezier!

Zin
Zoek met elkaar alle lettergrepen. Welke zin komt eruit?
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Woordzoeker

V E R K B N L N S A M E N

T E L Z R I E L E T R E V

I W G E E E A D D G E R P

E E O F L N K E D T N O E

I R D N D E D D S I O I N

L E M E O R B I L H B G Z

E L N G E U L IJ N E T E H

G D E E D E R V B G R M T

N H O Z G P L R E K R E K

A P I N K S T E R E N E W

V N A , G P U Z Z E L N O

E V D I S F O O L E G T G

E E N I M O D O E D N E !

BIDDEN
BIJBEL
DOMINEE
EVANGELIE
EVANGELIST
GELOOF
GEMEENTE
GOD
GZB
HOOP
KERK
LANDEN
LEZEN

LIEFDE
PINKSTEREN
PUZZEL
SAMEN
SPEUREN
VERTEL
VREDE
WERELD
WERELDKERK
ZEGEN
ZENDING
ZINGEN

Oplossing:
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1. Kruis aan door wie jij allemaal over de Heere God hoort vertellen.
o Bijbel   o Juf/meester  o Opa/oma 
o Ouder(s)  o Natuur  o Muziek
 
2. Hindernisbaan: hier hebben we   punten verdiend.

3. Vertel eens iets over jezelf. De andere kinderen mogen raden of het 
klopt of niet klopt.

4. Bekijk het filmpje van Gabriëlle uit Libanon.

5. Kijk eens om je heen in de natuur? Zoek iets uit dat je in je boekje kunt 
plakken bij de volgende stop. 

6. Je hebt een mooie kaart of kleurplaat voor de kinderen in Libanon 
gemaakt. Op de achterkant vind je er nog één, kleur die mooi in voor 
jezelf of voor iemand in Nederland!

7. Maak met elkaar op weg naar het volgende punt één verhaal, door 
om de beurten één woord te zeggen. 

8. Leg zo snel mogelijk geblinddoekt het parcours af! Hoeveel punten 
heb je verdiend? 

9. Wat vind je het mooiste lied over de Heere God? 

10. Eetopdracht, weet jij waar al het eten vandaan komt? Ik heb 
  dingen geproefd.

OPDRACHTEN

ONDERBOUW
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11. Stel allemaal eens één vraag aan elkaar.

12. Bij de muziekopdracht hebben we           punten verdiend.

13. Lees met elkaar het verhaal van Kairbek (zie hieronder). Wat vind je 
van dit verhaal? 

14. Met de bal overgooien, hoe vaak is het jullie gelukt?

15. Vraag aan iemand op straat wat voor hem of haar het meest be-
langrijk is op de hele wereld!

16. Je hebt een mooie knutsel gemaakt, weet je al waar je hem thuis wilt 
neerzetten?

17. Wat vind je het mooiste Bijbelverhaal? En waarom?

18. Wat mooi, jullie hebben met elkaar ontdekt waar het in deze ver-
halentocht over gaat! Van Sjoerd de Zendingsjournalist hoor je wat de 
grote eindopdracht is. Veel succes! 

Kairbek
Als je doof bent in Centraal-Azië, dan hoor je er niet bij. Zelfs je eigen 
familie kijkt op je neer. De mensen denken namelijk dat er een god is die 
je wil straff en. Daarom ben je als dove een schande voor je familie. Kair-
bek vertelt over zijn dove vader, dat wanneer er vroeger een feest was 
met veel visite, hijzelf boven op een kamer werd opgesloten. De mensen 
mochten niet weten dat er een dove zoon in 
de familie was. Maar zijn vader is tot geloof in 
Jezus gekomen. Hij is nu samen met Kairbek 
evangelist geworden. Samen trekken ze het 
land door om aan andere dove mensen in ge-
barentaal te vertellen over de liefde van God. 
Op zondag houden ze met andere dove men-
sen een kerkdienst en zingen ze in gebaren-
taal de prachtigste liederen tot eer van God!
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1. Kruis aan door wie jij allemaal over de Heere God hoort vertellen.
o Bijbel   o Natuur  o Muziek 
o Ouder(s)  o Opa/oma
o Juf/meester  o 
  
2. Hindernisbaan: hier hebben we   punten verdiend.

3. Vertel eens twee dingen over jezelf, één ding is wél waar en één ding is 
niet waar. Kunnen de andere uit je groepje raden welk verhaal klopt?

4. Bekijk het filmpje van Gabriëlle uit Libanon.

5. Kijk eens om je heen in de natuur? Zoek iets uit dat je in je boekje kunt 
plakken bij de volgende stop. 

6. Je hebt een mooie kaart of kleurplaat voor de kinderen in Libanon 
gemaakt. Op de achterkant vind je er nog één, kleur die mooi in voor 
jezelf of voor iemand in Nederland!

7. Maak met elkaar op weg naar het volgende punt één verhaal, door 
om de beurten één woord te zeggen. 

8. Leg zo snel mogelijk geblinddoekt het parcours af! Hoeveel punten 
heb je verdiend? 

9. Wat vind je het mooiste lied over de Heere God? 

10. Eetopdracht, weet jij waar al het eten vandaan komt? Ik heb 
  dingen geproefd.

OPDRACHTEN

BOVENBOUW
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11. Stel allemaal eens één vraag aan elkaar.

12. Bij de muziekopdracht hebben we           punten verdiend.

13. Lees met elkaar het verhaal van Kairbek (zie hieronder). Wat vind je 
van dit verhaal? 

14. Met de bal overgooien, hoe vaak is het jullie gelukt?

15. Vraag aan iemand op straat wat voor hem of haar het meest be-
langrijk is op de hele wereld!

16. Je hebt een mooie knutsel gemaakt, weet je al waar je hem thuis wilt 
neerzetten?

17. Wat vind je het mooiste Bijbelverhaal? En waarom?

18. Wat mooi, jullie hebben met elkaar ontdekt waar het in deze ver-
halentocht over gaat! Van Sjoerd de Zendingsjournalist hoor je wat de 
grote eindopdracht is. Veel succes! 

Kairbek
Als je doof bent in Centraal-Azië, dan hoor je er niet bij. Zelfs je eigen 
familie kijkt op je neer. De mensen denken namelijk dat doofheid een 
vloek is van Allah, daarom ben je als dove een schande voor je familie. 
Kairbek vertelt over zijn dove vader dat hij vroeger als het feest was 
met veel visite, hijzelf boven op een kamer werd opgesloten. De mensen 
mochten niet weten dat er een dove zoon in de familie was. Maar zijn 
vader is tot geloof in Jezus gekomen en is nu 
samen met Kairbek evangelist geworden. Sa-
men trekken ze het land door om aan andere 
dove mensen in gebarentaal te vertellen over 
de liefde van God. Op zondag houden ze met 
andere dove mensen een kerkdienst en zin-
gen ze in gebarentaal de prachtigste liederen 
tot eer van God!
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Want zo l ief  heeft God Want zo l ief  heeft God 
de wereld gehad,  dat de wereld gehad,  dat 
Hi j  Zi jn eniggeboren Hij  Zi jn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft. Zoon gegeven heeft. 


