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Les 2: ZWART - Wie ben ik en wat 
heeft God daarmee te maken?

6.1 Welkom en introductie van het Woordeloos boek - Zwart

Verwelkom de kinderen, geef hen persoonlijke aandacht en leg de regels uit van jouw club. 
Introduceer daarna het Woordeloos boek.

Vandaag gaan we verder met het lezen uit het Woordeloos boek. De vorige keer hebben we 
de gouden bladzijde gelezen. Zó is God! Zo schitterend mooi. Zo rijk. Zo belangrijk. Vandaag 
lezen we de zwarte bladzijde. Die gaat over jou en over mij en over wat er gebeurd is met alle 
mensen. Ik kan lang lezen op deze bladzijde. Inderdaad, er staan weer geen woorden op. Maar 
ben jij al uitgedacht over hoe jijzelf bent? En weet je al wat God van jou vindt? Ik heb deze 
bladzijde nog steeds niet uit. Elke keer ontdek ik weer iets nieuws over mezelf. Vandaag is deze 
zwarte bladzijde aan de beurt.

Tip: Houd tijdens de vertelling het Woordeloos boek in je handen en wijs van tijd tot tijd op de 
zwarte bladzijde. Je kunt rood vast laten zien op het moment dat je het over de plaatsvervanging 
van de Heere Jezus hebt. Aan het begin kun je terugverwijzen naar goud. En aan het eind vast 
vooruitwijzen naar wit. Zo leren de kinderen het Woordeloos boek kennen. 

BELANGRIJK

Bekijk bij hoofdstuk
4.5 welke hulpmiddelen 

je nodig hebt voor 
deze les.
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6.2 Onderwijsleergesprek

Doelen:
• De kinderen denken na over wat ze zelf goed en fout vinden.
• De kinderen denken erover na dat ook gedachten en verlangens al fout kunnen zijn.
• De kinderen leren dat de kern van zonde een gebrek aan liefde is.
• De kinderen leren dat zonde in de Bijbel ook betrekking heeft op onze houding tegenover God.
• De kinderen leren wat de samenvatting is van Gods wet.

Uitwerking
•  Geef alle kinderen papier en pen. Het papiertje moet in drie hokjes zijn verdeeld. Vraag hen

in ieder hokje iets op te schrijven (of te tekenen) wat verkeerd is. Eén ding waarvoor je in
de gevangenis kunt komen, één ding waardoor je ruzie krijgt en één ding dat wel verkeerd
is, maar waar verder niemand iets van merkt. Tip: als er vooral kleine kinderen in de groep
zijn kun je ervoor kiezen om de kinderen om de beurt op een groot vel, dat voor iedereen
zichtbaar is, te tekenen. Hiervoor kun je de wat oudere kinderen aanwijzen.

•  Laat de kinderen even werken. Ze zullen met het laatste soort de meeste moeite hebben,
omdat ze vooral geleerd hebben dat verkeerde dingen zaken zijn waarmee je een ander
benadeelt. Als ze er niet uitkomen, geeft dat niet.

•  Neem de briefjes in en lees er een paar voor. Schrijf de dingen die genoemd worden op een
groot vel papier of iets dergelijks. (Of laat dat een andere medewerker doen.)
(Wijs op de zwarte bladzijde en zeg: 'Ik vind dit allemaal helemaal niet leuk. Het past echt bij
zwart, vind je niet?')

•  Vraag aan de kinderen waarom mensen zulke dingen doen. Vul eventueel iets aan. Benoem
uiteindelijk dat mensen lijden aan een gebrek aan liefde voor elkaar.

•  Probeer met de kinderen erachter te komen wat in het derde hokje past, de zonden die
niemand merkt. Denk aan: onvriendelijke gedachten, verlangen om iets verkeerds te doen,
jaloezie, leugens waar niemand achter komt. Benoem dat weliswaar niemand dit merkt,
maar dat je op die momenten toch niet van andere kinderen houdt.

•  Vertel de kinderen dat God ons twee hoofdregels heeft gegeven. Alle andere regels van God
hebben hiermee te maken. Lees uit de Bijbel Lukas 10:27 en vat dit samen in de volgende
twee regels: 1. Heb God lief boven alles en 2. Hou evenveel van een ander als van jezelf.
Steek de platen met de twee hoofdregels omhoog of hang ze op.

•  Zeg dat jullie het tot nu toe vooral over de tweede regel hebben gehad. Vraag aan de
kinderen of anderen het merken dat je je aan de eerste regel houdt. Vraag of ze denken dat
er veel mensen zijn die boven alles God liefhebben. Wat vinden mensen vaak belangrijker
dan God? Antwoorden waar je op uit kunt (proberen te) komen, zijn: dingen van de wereld,
andere mensen, zichzelf.

•  Benadruk dat dit de regels zijn, die God geeft en dat je zonde doet als we niet naar
Gods regels luisteren. Laat weten dat we het deze les gaan hebben over goed en fout
en over liefde en zonde. (Wijs de zwarte bladzijde aan: 'De zwarte bladzijde laat zien dat
wij zonde doen en vanbinnen zondig zijn.’)
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6.3  Vertelling

Bijbelgedeelte
• Genesis 1-3

Kernboodschap
• Wij zijn niet zoals God ons heeft bedoeld.

Doelen
• De kinderen leren dat God hen heeft gemaakt.
• De kinderen leren dat God hen goed maakte.
• De kinderen voelen iets van de vrede die werkelijke liefde tot God en anderen geeft.
•  De kinderen leren dat zonde is dat we God niet liefhebben boven alles en onze naaste niet

als onszelf.
•  De kinderen leren dat zonde de vrede met God verstoort en dat we dat zelf niet goed

kunnen maken.
• De kinderen beseffen iets van de ernst van de zonde.
•  De kinderen leren dat God vergeving en nieuw leven geeft aan wie op de Heere Jezus

vertrouwt.
• De kinderen verwonderen zich over de volhardende, vergaande liefde van God.

Optie om de vertelling over twee lessen te verdelen of in te korten
Vertelling 1: Vertel tot en met het kopje 'slang', sluit af met te zeggen dat alle mensen een 
probleem hebben met God, maar dat God Zélf voor een oplossing gaat zorgen: de Heere 
Jezus. Vertel de laatste alinea.
Vertelling 2: Haal kort terug wat je de vorige keer verteld hebt en zorg dat de kinderen de 
regels weer goed in hun hoofd hebben. Begin bij het kopje 'proberen' en vertel door tot het 
eind. Vertel de laatste alinea opnieuw. 
De vertelling is een eenheid en het splitsen van de les heeft niet de voorkeur, omdat je dan bij 
de laatste vertelling al veel 'weggegeven' hebt en de spanning er wat uit is.

Als je de vertelling te lang vindt, kun je ervoor kiezen om de laatste helft in te korten. Dat alle 
mensen gezondigd hebben, kun je noemen bij het kopje 'proberen' en vanaf de belofte kun 
je dan direct naar de Heere Jezus. Gods boosheid kun je ook net boven het kopje 'proberen' 
noemen en verder weglaten. Ook bij de verhalende elementen aan het begin over de 
schepping van Adam en Eva kun je inkorten.
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Overzicht van de vertelling

1. God maakt Adam - Gods eerste regel 
voor jou is dat jij Hem het allermeest 
liefhebt.

2.  God maakt Eva - Gods tweede regel voor 
jou is dat je evenveel van anderen houdt 
als van jezelf.

3. God is dicht bij de mensen.

4. De mensen zondigen.

5. De mensen voldoen niet meer aan Gods 
bedoeling.

6. De mensen kunnen het niet zelf weer
 goed maken - Erken je probleem.

7. God haat het kwaad.

8. God belooft een Man.

9. Kaïn: alle mensen hebben zondigheid 
geërfd en hebben redding nodig.

10.  Jezus nam de straf op Zich - Vertrouw op 
de Heere Jezus, dan krijg je nieuw leven.
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Vertelling 

Helemaal in het begin was alleen God er.

â    Wijs op de gouden bladzijde en blijf daar.

Hij was er alleen. Of misschien moet ik zeggen: Hij was er samen met Zichzelf. Want de Heere 
God is zo groot, Hij is overal en Hij is nooit alleen of eenzaam. Maar God is liefde. En Hij wilde 
Zijn liefde graag aan iemand geven. Daarom maakt Hij een mens. De allereerste mens op aarde. 
Daarover gaat het vandaag. Het verhaal staat in de allereerste hoofdstukken van de Bijbel. 
 
â    Laat de open Bijbel zien.

Adam

De Heere God pakt wat grond van de aarde. Hij begint er iets van te maken.

â    Maak vormende bewegingen en kijk daarbij naar wat je doet, niet naar de kinderen.

In Zijn handen verandert de grond tot een hoofd. Ogen, wenkbrauwen, wimpers… Zo zijn het 
mooie ogen. Ja, zo is het goed. Aan de binnenkant van het oog maakt Hij een lens, een oogze-
nuw, spieren. Het oog moet wel kunnen kijken. Straks moet het Hem kunnen zien. Hij begint aan 
de neus, de mond, de keel aan de binnenkant. Straks moet de mond kunnen ademen en kunnen 
praten. Hij moet met Hem kunnen praten. Om het hoofd heen legt God een krans van haar. En in 
het hoofd komt het meest ingewikkelde stuk, de hersenen. Die moeten kunnen denken. Die moe-
ten aan Hem kunnen denken. Zoiets ingewikkelds kan niemand maken. Maar voor God is niets te 
moeilijk. Hij is heel knap. Hij kan alles. En dan gaat God verder met de buik, de armen, de benen. 
Sterke spieren. Grote en kleine botten. Aders, bloed. Het wordt het lichaam van een mens. 

pl
aa

t 1

Dan buigt de HEERE Zich vol liefde over Zijn kunstwerk heen en blaast Zijn adem in de neus 
van de mens. Hij geeft Zijn eigen leven aan dat lichaam. De mens doet zijn ogen open. Voor het 
eerst. Hij kijkt. Wat ziet hij? Hij ziet God, die Hem heeft gevormd. 

â    Wijs op de gouden bladzijde.

Hij ziet Gods liefde! Zijn hart wordt warm. Hij voelt dezelfde liefde in zijn hart komen. Liefde 
voor God. God! Daar hoort hij bij. God! Zijn God! Voor God is hij gemaakt. Voor God zal hij 
leven. Alle dagen zal hij God blij maken en elke dag zal hij blij worden van God. Alles zal hij 
samendoen met God. 

De mens kijkt naar zijn lichaam. Wonderlijk! Hij heeft armen. Hij beweegt ze eens. Hij gaat staan. 
Hij voelt zich sterk. Hij kan lopen! Hij springt. Hij danst. Hij klapt in zijn handen. Het is of hij alles 
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tegelijk omarmen wil. Wat is hij blij met God! En dan, hij doet zijn mond open. Er komt geluid! 
Hij zingt voor God. De mens kijkt om zich heen. Wat is alles mooi! De HEERE heeft prachtige 
vruchtbomen voor hem gemaakt. Hij eet een vrucht. Lekker! Water. Hij bukt en drinkt ervan. De 
zon schijnt. Wat maakt de Heere God het mooi licht en warm. En het gras is zo zacht, je kunt er 
heerlijk op slapen. Er zijn ook dieren. Ze zijn allemaal even vriendelijk en mooi. En alles is goed en 
fijn. Op de hele wereld is er nog niets om bang voor te zijn. Verdriet bestaat nog niet.
En overal ziet hij wel iets van God. Er kruipt een kevertje met kleine kriebelpootjes over zijn voet. 
De mens knielt er bij en kijkt. Wat klein! God lette op alle kleine dingen toen Hij dat kevertje 
maakte. God is wijs! 

pl
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t 2
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De mens ziet een tijger, de kracht van zijn spieren. God lette op kracht toen Hij die tijger maak-
te. Dan moet de Heere God Zelf wel heel sterk zijn! Een giraf steekt sierlijk boven hem uit. En 
de lucht daarboven is nog veel hoger. Hij ziet het wel: God is veel groter dan hij! Een prachtige 
vogel zweeft naar hem toe. God weet wat mooi is! Hij kan niet anders dan God bewonderen. 

â  Laat de witte bladzijde zien en laat het Woordeloos boek daar openliggen.

Deze eerste mens is Adam. En zo heeft de Heere God jou en mij en alle mensen bedoeld. Zo vol 
bewondering en liefde en blijdschap voor Hem. Dit is Gods eerste hoofdregel voor alle mensen: 
Hou het allermeest van God. 

â  Hang de plaat met de regel op.

Eva

Op een dag maakt God iets voor Adam. Het is het mooiste cadeau dat God Adam ooit gege-
ven heeft: een vrouw. Adam kijkt naar haar. Ze is heel anders dan de dieren. Ze lijkt veel meer 
op… God! Ze kan denken. Ze kan praten. Ze kan luisteren. Ze kan liefhebben. Net als God. En 
net als hijzelf. Dit is een mens die precies bij hem past. 

En toch is ze anders. Zij is een vrouw. En hij is een man. Ze is precies het tegenovergestelde 
van hemzelf. Ze vult hem aan. Hij vindt haar mooi. Haar kracht zit niet in haar spieren, dat 
ziet hij zo. Haar kracht zit in… in haar hart. Ze staat daar zo blij, zo lief, zo verwonderd. Dit is 
de vrouw die hem helpen zal. 

pl
aa

t 4

Adam loopt naar haar toe. Ze kijkt hem aan. Hij kijkt haar aan. En ze omhelzen elkaar. Hij 
voelt hoe ze bij elkaar horen. Ze zijn voor elkaar gemaakt. Deze vrouw zal voor altijd bij hem 
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blijven. Nooit zal ze hem verlaten. Dit is liefde die nooit overgaat. Liefde van God Zélf.

â Wijs op de gouden bladzijde.

Deze eerste vrouw heet Eva. En zoals Adam en Eva van elkaar hielden, zo heeft God alle 
mensen bedoeld. Jou. En mij. Zo vol liefde en blijdschap voor elkaar. Altijd bereid om elkaar te 
helpen. Vol bewondering voor de ander. Trouw aan elkaar. Dat je nooit wegloopt of lelijk doet. 
Die liefde voor elkaar werd Gods tweede hoofdregel voor ons: Hou evenveel van andere 
mensen als van jezelf. Zou het niet fijn zijn als iedereen dat deed?

â Hang de plaat met de regel op.

De Heere God kijkt blij naar Adam en Eva. 'Héél goed', zegt Hij, 'dit is echt héél goed. Alles 
wat Ik heb gemaakt, is goed. Maar dit is héél goed. De aarde is voor jullie. Zorg samen voor de 
aarde. Nu is de aarde nog leeg. Krijg samen kinderen. En leef samen met al jullie kinderen en 
kleinkinderen en met iedereen die nog geboren wordt voor Mij op deze mooie aarde.'
En zo leven Adam en Eva met elkaar en met de HEERE. Elke avond komt de HEERE met hen 
praten. Dan vertellen ze alles aan Hem. En God geeft hen raad. En God geeft hen blijdschap. En 
God geeft hen liefde. 

Slang

Maar op een dag… valt al dit geluk in scherven. En er is geen redden meer aan…

â Je kunt een mooie vaas met gouden randjes van de kringloop stuk laten vallen (zorg eventueel 
voor een tegel als ondergrond). Bij kleine kinderen kun je zorgen dat de vaas aan de achterkant al 
stuk is en dat laten zien.
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Want op die dag komt er een slang. Dat is één van de dieren waarvoor Adam en Eva moeten 
zorgen. Slangen moeten naar hen luisteren, net als de andere dieren. Maar deze slang begint te 
práten. En wat hij zegt, klopt ook al niet. Het klopt van geen kant.
Hij zegt: 'Eva, je mag van God niks, hè? Je mag niet van de vruchten van de bomen eten, toch?' 
'Wel, hoor', zegt Eva, 'we mogen overal van eten. Alleen heeft God één boom apart gehouden 
om te kijken of we naar Hem luisteren. Dat is die boom daar. Als we daarvan eten, verliezen we 
het leven dat we van God gekregen hebben. Dan sterven we.'

'Niks van waar', zegt de slang, 'als je daarvan eet, zal je net als God worden. Probeer het maar eens.'

Eva kijkt eens naar de boom. Eva denkt na. Als God worden…? Zo wijs…? Zo belangrijk…? En 
God wil hen dat niet geven…? God is dus toch niet zo vriendelijk voor hen…? Zou het waar 
zijn…? Eva denkt na en Eva… gelooft de slang. Niet God gelooft ze, maar de slang! Ze pakt een 
vrucht. Ze bekijkt hem eens. Hij ziet er lekker uit. En ze neemt een hap. Dan gaat ze naar Adam. 
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'Adam, kijk, dit is lekker. De slang zegt dat we er wijs van worden. Maar God wil dat niet. Straks 
zijn we net zo belangrijk als God! Hier!' En Adam? Hij gelooft God ook niet langer. Ook hij 
luistert liever naar de slechte slang.

pl
aa

t 6

En dan wordt het donker in hun hart.

â Blader van wit naar de zwarte bladzijde.

De blijdschap is weg. En het wordt koud, zo koud. De liefde verdwijnt. Ze schamen zich voor 
elkaar. Ze helpen elkaar niet langer. Ze doen lelijk. 'Jij begon', zeggen ze. 'Niet, de slang!' 
En ze worden verschrikkelijk bang. Bang voor de Heere God. Ze weten wat ze verkeerd hebben 
gedaan. De vrede is weg. En daarom verstoppen ze zich. Voor God. En voor elkaar. Ze zijn 
helemaal niet meer zoals God hen had bedoeld. 

â Wijs op de kernboodschap.

Niet vol liefde voor God â wijs op regel 1, en niet vol liefde voor elkaar â wijs op regel 2.

'Adam!' roept God 's avonds, 'waar ben je?' 'Ik heb mij verstopt' zegt Adam, 'ik schaamde me.' 
'Heb je soms van de boom gegeten?' vraagt God. 'Het komt door de vrouw die U gaf’, zegt 
Adam. En Eva zegt: 'Het komt door die nare slang. Hij zat te liegen.'
'Nu zijn jullie vervloekt', zegt de Heere. Hij vertelt wat dat betekent. Hun lichaam leeft nog wel. 
Maar hun hart is niet meer goed. De liefde en blijdschap zijn eruit. Het leeft niet meer voor 
God. En zonder die liefde en blijdschap wordt hun lichaam zo moe… Vaak zal het pijn doen. Het 
zal ziek worden. En uiteindelijk zal ook hun lichaam sterven. Want het grote geluk is stuk. Er is 
geen redden meer aan. 
Ze hebben een groot probleem. Een probleem met God.

â Hang een plaat op van een persoon die 'help' roept.

Proberen

Nooit zullen Adam en Eva iets kunnen doen waardoor ze het grote geluk, het heerlijke leven 
met de Heere God, weer terugkrijgen. 
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Ze kunnen wel proberen om weer vriendelijk te doen tegen elkaar. Veel mensen proberen dat. 
Het lukt ook wel even. Het lukt een béétje. Maar niet meer zoals vroeger. Niet meer zo goed, 
zo volmaakt. En even later mislukt het en maken ze ruzie. Dat komt omdat het leven van God 
uit hun hart verdwenen is.
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Ze kunnen ook wel weer proberen om met de HEERE te praten zoals eerst. Maar in hun hart 
schamen ze zich voor Hem. Ze zijn bang voor de Heere God. Ze denken: 'Hoort God het wel? 
Luistert Hij wel? Vindt Hij mij wel belangrijk? Zou Hij niet boos zijn?'
Ze voelen zich schuldig. Want ze zíjn schuldig. Het geluk is echt stuk. Er is geen redden meer aan. 

Alle mensen vertrouwen er graag op dat ze zelf goed zijn. Je moet gewoon je best doen, denken 
ze, dat vindt God wel goed. Als je iets verkeerds doet, doe je het liefst alsof dat niet gebeurd is. 
Je verstopt je verkeerde dingen zelfs graag voor jezelf. En je vertelt ze niet graag tegen een 
ander. En al helemaal niet graag aan God. Maar je hebt een probleem met God als je niet bent 
zoals Hij je heeft bedoeld. Verstop je schuld niet! God weet het toch wel. Zeg maar eerlijk tegen 

God dat je niet het allermeest Hem liefhebt en dat je niet evenveel van anderen houdt als van jezelf. 
Misschien vind je dat moeilijk, maar God wil je zo eerlijk maken.

â Wijs de hoofdregels aan.

â Wijs de kernboodschap aan.

Je moet niet denken: 'Ik kan het zelf wel weer goed maken met God.' Je moet juist zeggen: 'Ik zit in de 
problemen. Het zit niet goed tussen God en mij. Ik heb redding nodig.'

â Wijs op de persoon die 'help' roept.

Gods boosheid

Met Adam en Eva zit het ook niet goed. Ze hebben een groot probleem. Als God ziet dat ze 
zich verstoppen voor Hem, doet Zijn hart pijn van liefde. Hij ziet dat ze lelijk doen tegen elkaar. 
Dat ze liegen en net doen alsof ze toch wel goed hun best hebben gedaan.  Ze hebben Hem 
losgelaten. Ze vonden de slang belangrijker dan Hem. Ze geloofden een leugen. Ze dachten dat 
Hij hen iets fijns niet wilde geven. Ze vertrouwden Hem niet. Het is erger dan het allerergste 
dat ooit gebeuren kan.
En God wordt boos. Heel boos. Hij haat het kwaad. Hij gruwt van de zonde die de mensen 
hebben gedaan. Zo had Hij hen niet gemaakt. Zo had Hij het niet bedoeld. Alles is kapot tussen 
Hem en de mensen. Ze passen niet meer bij elkaar. 

â Wijs op de gouden en de zwarte bladzijde.

Gods liefde en belofte

Toch zoekt de Heere God de mensen op. Hij zoekt jou. Hij zoekt mij. Hij zoekt Adam en 
Eva. Hij laat de mensen niet los. Zelfs niet nu ze Hem losgelaten hebben. Hij heeft hen Zélf 
gemaakt! Hij heeft hen nog steeds lief, zelfs nu Hij boos is. Hij vindt hen verschrikkelijk 
belangrijk, nog steeds. Hij ziet hen wél. Hij hoort hen wél. Ook al denk je van niet.
En daarom zegt Hij nog iets tegen de mensen. Hij zegt: 'Jullie zijn wel vervloekt. Jullie hebben 
een probleem met Mij. Maar Ik ga het op een dag Zélf goedmaken. Jullie hebben het goede 
leven verloren, maar Ik zal zorgen voor níéuw leven. Zodat jullie toch weer gelukkig kunnen 
zijn en bij Mij kunnen horen. De vrouw en de slang zullen niet langer vrienden zijn. Er komt een 
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verschrikkelijke strijd en Ik zal een Man sturen, die het wint van de slang en die het wint van 
het kwaad, van de zonde. Die Man zal de schuld wegnemen en alles goed maken tussen Mij en 
jullie. Iedereen die op die Man vertrouwt, zal Ik vergeven. Die zal Ik níéuw leven geven. Nieuw 
leven… nieuw geluk… nieuwe blijdschap… nieuwe liefde… Geen vloek, maar leven!' 

â Wijs op de witte bladzijde.

Alle mensen

Adam en Eva zagen erg uit naar de Man die God zou sturen. Ze wilden graag dat het weer 
goed werd. Toen Adam en Eva een kind kregen, keken ze vol hoop naar dat kind. Kaïn noemden 
ze hem. Zou dat de man zijn die God sturen zou? Maar toen dat kind een grote jongen werd, 
sloeg hij zijn broer dood. Al gauw kon je merken dat geen enkel kind van Adam en Eva in staat 
was om ons van de zonde te redden. En ook hun kinderen niet. Alle mensen komen uiteindelijk 
van Adam en Eva. En alle mensen doen zonde. Het is net als met je ogen of je haren. Jij hebt 
je blauwe ogen van je vader geërfd of je bruine haren van je moeder. Zo hebben alle mensen 
zondigheid geërfd van Adam en Eva. 

â Ga weer terug naar de zwarte bladzijde.

Het verkeerde zit in ons hart. Dat kun je er niet zomaar uithalen. Daarvan moet je worden 
gered, verlost. Alle mensen hebben redding nodig.

â Hang allemaal poppetjes die ´help´ roepen om de eerste heen.

Jezus

â Wijs op de gouden bladzijde.

Alleen de Heere God was nog goed. Zo helemáál goed. Niet alleen maar soms. Niet alleen 
maar een beetje. Niet alleen maar als alles lukt en fijn is, zoals wij proberen goed te zijn. 
Alleen God was nog helemáál goed. Echt goed. Alleen God kon ons nog redden. En daarom 
werd Hijzelf mens.
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Híj werd geboren als een kleine baby. Dat was Jezus. Jezus was God altijd gehoorzaam. 
Hij had geen schuld, zoals wij. Maar Jezus nam de schuld van onze zonde op Zich, Hij droeg 
de straf ervoor.

â Sla om naar de rode bladzijde.
 
Toen stierf Hij Zélf aan een kruis. De dood van de Heere Jezus is ontzettend belangrijk voor ons.

6.3  |  Vertelling

â Hang een kruis bij de mensen die 'help' roepen.

â Lees Jesaja 53:5 (eventueel parafraserend) voor): 

'Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons 
de vrede aanbrengt, was op Hem.' Hij was de Man die God had beloofd aan Adam en Eva. God 
vervloekte Hém. En toen Jezus gestorven was, stond Hij weer op uit de dood. Toen was de vloek 
weg. De zonde was weg. De schuld was weg.

Als je gelooft dat de Heere Jezus voor jou vervloekt werd aan het kruis, is er redding voor jou. 
Dan heb je geen probleem meer met God omdat je niet bent zoals Hij je heeft bedoeld. Dan 
vergeeft God het dat je niet het allermeest van Hem liefhebt en niet evenveel van anderen 
houdt als van jezelf. Dan is het weer goed tussen jou en God. Ook al heb jij het niet goed 
gedaan. Dan krijg je nieuw leven. Zodat je kunt leren om het allermeest God lief te hebben. En 

om écht te houden van andere mensen (Wijs op de hoofdregels). Nieuwe liefde is dat. Nieuwe 
blijdschap. Nieuw leven van God. Zoals God het had bedoeld in het begin. God wil je het geloof in de 
Heere Jezus graag geven.

â Sla om naar de witte bladzijde.




