5.4 | Op reis met Ruth

Les 3: Op reis met Ruth
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Thema

Ruth, een Moabitische vrouw, gaat met haar schoonmoeder Naomi mee op reis naar het land
Israél. Ze wil bij het volk en de God van Naomi horen. In Israél trouwt ze met Boaz en krijgt
een zoon: Obed. Uit deze familie wordt later de Heere Jezus geboren.

Bijbelgedeelten
Ruth 1:1-2:23
Ruth 4:13-22

Bijbeltekst bij de kernboodschap
Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. (Ruth 1:16b)

Kernboodschap
God roept je, Hij wil voor je zorgen!

Aanleren Bijbeltekst
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. (Spreuken 3:6)

Kerntoepassingen

Toepassing niet-gelovig kind: Je staat voor een keuze: God wel of niet volgen. Volg, net als
Ruth, de Heere God. Hij wil je daarin helpen en voor je zorgen.

Toepassing gelovig kind: Vertel steeds alle dingen aan de Heere God. Hij zorgt voor je!

Hulpmiddelen
Vertelplaten (in PowerPoint).
Eventueel enkele graanstengels (zoals gerst of tarwe).
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Verteloverzicht

1. Eris hongersnood in het land Israél. (Ruth 1:1)

2. Elimelech en Naomi gaan met hun kinderen

Machlon en Chiljon naar het land Moab. (1:1-2)

3. Machlon en Chiljon trouwen met Moabistische
vrouwen, Orpa en Ruth. (1:4)

4. Naomi blijft alleen achter, nadat haar man en

zonen gestorven zijn. (1:4)
5. Naomi gaat terug naar het land Israél. (1:6)

6. Ruth gaat met haar mee en belijdt bij het volk

en de God van Naomi te willen horen. (1:6-18)

7. Aan het begin van de gersteoogst komen Nao-
mi en Ruth aan in Bethlehem. (1:22)

8. Ruth raapt aren op de akker van Boaz. (2:1-23)
9. Boaz en Ruth trouwen. (4:13)
10. De HEERE geeft hen een zoon, Obed. (4:13-17)

11. Uit de familie van Obed wordt later de Heere
Jezus geboren. (4:18-22)
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Uitleg en achtergrondinformatie

De geschiedenis van Ruth speelt zich af in de periode van de Richters, dus in de periode na
Jozua en voor de koningen. Dit is een tijd waarvan meerdere keren gezegd wordt dat de Isra-
elieten ‘deden wat slecht was in de ogen van de HEERE’ (Richteren 2:11, 3:7, 3:12, 4:1, 6:1, 10:6,
13:1) en ‘een ieder deed wat juist was in zijn ogen’ (Richteren 17:6, 21:25). Hoewel het dus geen
beste tijd was, was het wel een tijd waarin de HEERE téch doorwerkt. Dit gebeurt op een
andere manier dan mensen wellicht verwachten. Een voorbeeld daarvan is de geschiedenis
van Ruth.

Ruth 1

Vers 1-2 De naam Bethlehem betekent ‘broodhuis’, maar er is geen brood meer te beken-
nen. Dit is voor Elimelech (mijn God is Koning) reden om te vertrekken naar het gebied van
de Moabieten. Moabieten waren afstammelingen van Lot en zijn dochter (zie Genesis 19).

De afstand van Bethlehem naar Moab is ongeveer 8o kilometer. Deze afstand wordt lopend
afgelegd en duurt zo’n twee dagen. In vers 2 wordt gesproken over ‘Efrathieten’. Bethlehem
werd ook Efratha genoemd. Alles wijst hier op een treurige situatie. Honger in het land van
melk en honing. Deze honger is een teken van de toorn van God over de zonden van Israél
(Deut.11:10-17). Elimelech, een man wiens naam verwijst naar Gods koningschap, laat het land
achter zich in de hoop het leven te redden. Wel wil hij alleen als vreemdeling in Moab verblij-
ven tot de hongersnood in eigen land voorbij is.

Vers 3-7 Elimelech sterft. De twee zonen trouwen met Moabitische vrouwen. Dit ging in te-
gen de geest van de wet (zie Deut.7:1-5). Een huwelijk met een Moabitische werd ontmoedigd
vanwege hun toewijding aan andere goden; bovendien werden Moabieten tot de tiende ge-
neratie (zie Deut.23:3-6) uitgesloten uit de gemeente van de HEERE. Binnen korte tijd sterven
de beide zoons echter ook. Het gebeurt binnen een periode van tien jaar. Het wordt in een
paar zinnen verteld, maar het gaat over een wereld van ellende. Naomi blijft als enige van de
vier over. Bedenk daarbij dat een weduwe zonder kinderen in het Oude Oosten er zeer slecht
aan toe was. Ze had niemand om haar te beschermen en te verzorgen. Haar positie is verge-
lijkbaar met diegenen die in onze maatschappij het laagst op de sociale ladder staan. Naomi
besluit terug te gaan, omdat ze hoort dat er in Israél, door ingrijpen van de HEERE, weer
brood is. De hongersnood is voorbij. Daarin zag men de zegen van de HEERE.

Vers 7-13 Naomi gaat met twee schoondochters richting Israél. Naomi dringt er bij Orpa en
Ruth op aan om terug te gaan naar hun land, familie (nieuwe man) en goden. Deze woorden
van Naomi maken heel veel los. Het is een ontroerend moment als deze vrouwen op het
punt staan om afscheid te nemen. In eerste instantie weigeren zowel Orpa als Ruth om te
luisteren en ze verzekeren Naomi dat ze toch meegaan. Naomi dringt er dan nog sterker op
aan om terug te keren. Ze wil Orpa en Ruth niet meenemen voor haar eigen geluk. Menselijk
gezien is er namelijk voor hen geen toekomst in Israél. Toch zit er meer achter dit aandringen
van Naomi. Ten diepste vraagt ze hier naar wat er leeft in het hart van deze vrouwen. De
keus om God te dienen en bij Hem te horen, moet niet voortkomen uit een (tijdelijke) emotie,
maar uit een beslissing die genomen is door een hart dat God veranderd heeft. Alleen dan
zul je volharden in het geloof (vergelijk hierbij Lukas 14:25-35). Aan Ruths reactie merk je dat
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Naomi wel een goede evangeliste is geweest, want door de omgang met Naomi heeft Ruth
de God van Naomi leren kennen. Naomi’s leven was dus wel degelijk een getuigenis geweest.
Tenslotte laat Naomi ook weten dat ze in dit alles iets ziet van Gods straf over haar leven.
Dat is geen berusting, maar ‘geruststelling in Gods wil’ (kanttekeningen) bij Naomi.

Vers 14-17 Orpa is ontroerd, maar neemt afscheid. Ruth neemt een andere beslissing. Ze
blijft. In eerste instantie zonder iets te zeggen. Het vastklampen kan betekenen dat ze al
weer een tijdje samen verder op weg waren. Dan dringt Naomi bij Ruth opnieuw aan om, net
als Orpa, terug te keren. Maar Ruth blijkt vastbesloten. Ze wil niet dat Naomi langer aan-
dringt. Ruth verklaart dan haar toewijding aan Naomi én aan de God van Naomi. Ruth zegt
het met een eedformule (vers 17). Deze zin betekent: God mag mij straffen (tot en met de
dood) als ik terugkom op wat ik hier en nu beloof.

Vers 18-22 Naomi ziet dat Ruth het meent. De keus van Ruth is een zaak van haar hart. Vanaf
nu gaan ze ‘samen’. Samen richting Bethlehem, maar dieper nog: heel hun levensweg. Samen
op de weg van het geloof in de HEERE. In Bethlehem is dat niet het eerste wat opvalt. Daar
is iedereen verbijsterd over de aanblik van Naomi. Blijkbaar heeft het leed dat Naomi over-
komen is, haar uiterlijk ook aangetast. Naomi betekent ‘aangenaamheid’. Dat vindt Naomi
niet meer passend voor haar leven. Ze stelt voor om voortaan ‘Mara’ (bitterheid) genoemd te
worden. De vreugde is ver weg in haar leven. Het lijkt misschien of Naomi met haar woorden
God de schuld geeft van haar ellende. Toch is dat niet zo. Naomi’s manier van uitdrukken
geeft aan dat ze haar ellende ziet als een gevolg van haar eigen zonde. Tegelijk is het niet zo
dat dit voor Naomi het antwoord is op alle vragen, maar ze laat wel merken dat ze de HEERE
erkent als Degene Die alle dingen leidt.

Een kleine voorbode van de ongedachte zegeningen die de HEERE Naomi gaat geven, staat
in de laatste woorden van dit hoofdstuk. Het is de tijd van het begin van de gersteoogst. Het
is het begin, de eerstelingen worden binnengehaald. Teken van meer dat nog komt.

De HEERE zorgt er voor dat er in plaats van mara (bitterheid), Zijn genade is.

Ruth 2

Boven heel de geschiedenis staat Gods plan. Uit het geslacht van Ruth en Boaz wordt de
Messias geboren. Daarom heeft Ruth 2 verstrekkende gevolgen voor heel de wereldgeschie-
denis. De kleine levensgeschiedenis van Ruth en Boaz is, net als de onze, ingebed in de grote
geschiedenis van Gods plan.

Vers 1-3 De gerste- en tarweoogst duurt van april tot augustus. Er wordt gemaaid met een
sikkel en de aren worden samengebonden in schoven. ‘Een zeer vermogend man’ verwijst
naar Boaz’ rijkdom, maar ook naar zijn edele karakter. Door die beide zaken had hij een
belangrijke maatschappelijke positie. Boaz is een bloedverwant van Elimelech. Omdat het
losserschap via de mannelijke lijn loopt, is het belangrijk dat Boaz familie is van Elimelech. De
losser heeft als nabije bloedverwant de plicht familieleden tegen verarming te beschermen en
dient het geslacht voor uitsterven te bewaren (Leviticus 25:25,48; Deuteronomium 25:2-10).
De wet van Mozes bepaalt dat landeigenaren de hoeken van hun akkers ongemaaid moeten
laten, zodat die door de armen geoogst kunnen worden. Wat bij het maaien en binden van de
schoven blijft liggen, mogen de armen oprapen (Leviticus 19:9; 23:22; Deuteronomium 24:19-
21). Ruth is bekend met dit voorschrift van de HEERE en maakt er (gelovig) gebruik van. Uit
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haar voornemen blijkt haar trouw, ijver en moed. Aangezien ze een weerloze vreemdelinge is,
is de onderneming niet zonder risico’s (vgl. 0.a. Maleachi 3:5). Uit de woorden ‘en het over-
kwam haar’ blijkt de leiding van God.

Vers 3-7 Het oogstveld bestaat uit een groot stuk land dat meestal verdeeld werd in afgeba-
kende delen door stenen neer te leggen. Deze delen behoren aan verschillende landeigenaren
toe. Boaz is één van de landeigenaren. Het geloof van Boaz komt tot uiting op de werkvloer,
zo blijkt uit zijn zegenwens; hij is vriendelijk tegenover zijn knechten. Ondanks dat de tijd van
de Richteren geestelijk gezien een donkere tijd is, blijkt hier iets van de vreze des HEEREN.
Boaz ziet onmiddellijk dat Ruth als arme ‘arenraapster’ bezig is. Hij vraagt één van zijn knech-
ten aan welke man of welk gezin Ruth toebehoort. ‘De Moabitische’ geeft haar status als
vreemdelinge aan. Uit vers 11 blijkt dat Boaz al het een en ander over Ruth gehoord heeft.
Vers 7b benadrukt de ijver van Ruth. Deze is opgemerkt!

Vers 8-9 Als Boaz Ruth aanspreekt als ‘mijn dochter’ blijkt dat hij ouder is dan zij. Boaz ‘ver-
biedt’ haar om in een ander veld te gaan rapen. De ‘meisjes’ zijn de dienstmeisjes die achter
de maaiers aan de gemaaide halmen tot bundels samenbinden. De ‘jongens’ zijn de dienst-
knechten. Zij mogen Ruth niet ‘aanroeren’. Blijkbaar is Ruth kwetsbaar en bestaat het gevaar
dat de oogstarbeiders intimiderend, beledigend en/of handtastelijk kunnen worden. Uit Boaz’
zorgzaamheid voor deze vreemdelinge blijkt zijn edele karakter.

Vers 10-13 Als uitdrukking van dank en nederigheid buigt Ruth voor Boaz. Haar knieén en
haar voorhoofd raken hierbij de grond. Boaz vertelt dat hij gehoord heeft hoe goed Ruth
voor Naomi is geweest (vgl. Ruth 3:10). Hij is diep getroffen door de geschiedenis van haar
keus voor Israéls God. Boaz geeft aan dat hij haar niet als vreemde beschouwt, omdat zij
kwam schuilen bij de God van Israél. Zoals een weerloos vogeltje dat veiligheid zoekt door
te schuilen bij het moederdier (Psalm 17:8; 57:2; 61:5; 63:8; 91:4). De woorden wijzen ook op
de inlijving bij het volk Israél (Psalm 87:4-6). Boaz wijst op de HEERE, Die in Christus een
toevlucht wil zijn voor allen die tot Hem komen. Hij spreekt de wens uit dat de HEERE haar
rijk zal belonen, maar beseft nog niet dat de HEERE hemzelf hierbij zal gebruiken. De uitdruk-
king in vers 11b (‘uw vader, moeder en geboorteland verlaten’) verwijst naar de geloofsdaad
van Abraham in Genesis 12 (Hebreeén 11:8). Boaz benadrukt hiermee dat Ruth geestelijk van
Abraham afstamt (Romeinen 4:12-17), namelijk door het geloof. Zijn woorden troosten en
bemoedigen Ruth. Omdat ze een Moabitische is, acht zij zich minder dan de dienstmeisjes
van Boaz.

Vers 14-23 Het onderhoud met de landeigenaar maakt Ruth niet hoogmoedig of ongeschikt
voor het nederige werk op de akker. Boaz laat het niet bij vrome woorden, maar zet ze om in
daden. Hij behandelt Ruth als zijn gast. Door het roosteren van het koren verbrandde het kaf
en kon de korrel gegeten worden. Tussen de schoven, waar veel meer aren lagen, mochten de
arenraapsters niet komen. De knechten moeten af en toe wat aren uit de schoven trekken en
op de grond laten vallen.

Ruth klopt het koren uit met een stok (vers 17). Hierdoor vielen de korrels van de stengels.
Een efa is een korenmaat tussen de 20 en 45 kilo; dit is veel voor een dag aren oprapen. Ruth
geeft ook het overschot van de overvloedige maaltijd op de akker aan Naomi. De zegenwen-
sen in vers 19 en 20 zijn een uiting van dank aan de HEERE.
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De geloofskeuze van Ruth is deze dag bevestigd. Ze heeft om Gods wil huis, vader en moeder
verlaten, maar heeft veel terug gekregen (Matthelis 19:29; Markus 10:30). De God van Naomi
weet van haar af en zorgt voor haar. Ook het geloof van Naomi leeft weer op. De HEERE
heeft Zijn verbondstrouw bewezen aan de nog levende Naomi en Ruth, maar ook aan de
gestorven Elimélech, Machlon en Chiljon. Wellicht denkt Naomi al vooruit en hoopt ze dat er
nog kinderen zullen komen, waardoor de namen van haar doden zullen kunnen voortbestaan.
Naomi’s wens uit 1:8b en g gaat op ongedachte wijze in vervulling.

Ruth 4

Vers 13-17 Deze verzen vertellen de blijde afloop van de geschiedenis. Door het huwelijk

van Boaz en Ruth zijn Naomi en Ruth weer verzekerd van bescherming en levensonderhoud.
Door de geboorte van Obed (‘dienaar’), wordt ook de bloedlijn van Elimelech voor uitsterven
behoed. Sterker nog, Obed krijgt een plek in de geslachtsregisters van David. Daarmee wordt
hij ook een voorvader van de komende Messias.

De buurvrouwen delen in de vreugde van Naomi. Ze roemen Ruth, die in haar trouw en
toewijding aan Naomi meer waard is gebleken dan zeven zonen. Dit is een ongekend groot
compliment. Maar daar bovenuit gaat de roem eerst naar Degene Die door Ruth en Boaz
heen voor Naomi heeft gezorgd: de HEERE Zelf.

Naomi krijgt het kind zelf op schoot. Twee zonen heeft ze verloren, maar nu heeft ze weer
een jongen op schoot. Wat een vreugde! 'Verzorgster’ betekent hier waarschijnlijk dat ze
deelde in de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Zo wordt benadrukt dat deze jongen
via het losserschap ook Naomi’s zoon is.
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Vertelling

Inleiding

Moet jij weleens kiezen? Laat de kinderen voorbeelden noemen van keuzes die ze moeten

maken. Er zijn kleine keuzes (welke kleding trek ik aan) en grote keuzes (wat wil ik later wor-

den). Er zijn verschillende mogelijkheden om de kinderen hier actief bij te betrekken:

« Voor oudere kinderen: Geef elk kind een post-it en laat een keuze opschrijven. Laat de kin-
deren hun post-it op een groot vel papier plakken. Lees als leidinggevenden enkele keuzes
voor. (Nodig: post-its, pennen, groot vel papier)

 Voor de jonge kinderen: Laat kinderen keuzes noemen. Schrijf de keuzes op een groot pa-
pier op. (Nodig: groot vel papier/flap-over of white-board en stift)

Bespreek ook de volgende vragen met de kinderen:
e Vind je het moeilijk om te kiezen?
e Hoe weet je wat de goede keuze is?

In deze vertelling gaat het ook over kiezen. Vandaag luisteren we naar een vertelling waar
ook gekozen moet worden.

Kern

Wat een blijde dag, daar in het land Moab. Kijk, daar staat een man, Machlon. Vandaag
trouwt hij met Ruth. Ruth is een vrouw uit Moab. Machlon woont nog niet heel lang in Moab,
eerst woonde hij in het land Israél. Waarom woont hij daar nu dan niet meer?

Ga maar eens met hem mee in gedachten, naar de tijd dat hij nog in Israél woonde.

Zie je daar die man en vrouw lopen met hun twee kinderen? Het zijn Elimelech en Naomi

met hun kinderen Machlon en Chiljon. Wat gaan ze doen? Waarom gaan ze op reis? Kijk maar
eens wat ze bij zich hebben. De ezels die ze bij zich hebben zijn bepakt met spullen. Ze gaan
niet zomaar even weg, nee, ze gaan verhuizen. De mensen uit hun dorp, Bethlehem, zwaaien
hen uit. Bethlehem, dat betekent ‘Broodhuis’ Maar het brood is op, er is honger gekomen. En
nu zeiden de vader en moeder van Machlon en Chiljon: ‘Jongens, we gaan weg uit dit land, uit
het land Israél. Als we hier blijven, zullen we nog sterven van de honger. We gaan op reis, we
gaan naar het land Moab.” En daarom zijn ze nu op reis naar een onbekend land.

De hongersnood daar is een straf van God. De mensen luisteren niet naar God, maar doen
waar ze zelf zin in hebben. Daarom komt er honger. Dat was een straf die God toen aan hen

gaf.

toepassing
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Elimelech en Naomi wisten wel dat de hongersnood een straf van God was, maar ze proberen
onder de straf uit te komen.

= Wat denk je: zou het goed zijn dat Elimelech en Naomi uit het land Israél weggaan, omdat er
honger is? Waarom wel/niet?

Weet je, de Heere God straft niet zomaar. Hij doet dat niet om de mensen te plagen, maar
Hij wil ze juist iets leren. De Heere geeft die hongersnood om te leren dat alleen het leven
met Hem écht leven is. Net zoals de juf op school of papa en mama jou geen straf geven om
te plagen, maar om je iets te leren. Ze willen je leren om naar hen te luisteren en toe doen
wat zij van je vragen. Omdat dat het beste voor je is. Zo doet de Heere God dat ook. Ook
Hij wil jou leren om naar Hem te luisteren. Dat wilde Hij ook leren aan de mensen in Beth-
lehem. De vader en moeder van Machlon en Chiljon wilden niet luisteren. Ze gingen op reis
naar Moab

toepassing

Na een lange reis van ongeveer twee dagen lopen, komen ze aan in dat nieuwe land. Daar is
wel genoeg brood. Machlon en Chiljon gaan er wonen met hun vader en moeder. Het gaat
goed, hier is geen honger. Alleen, in dit land wordt de Heere God niet gediend. De mensen
kennen de God van Israél helemaal niet. In Moab komt een groot verdriet bij Naomi, Machlon
en Chiljon, want de vader van Machlon en Chiljon sterft. Nu moet Naomi alleen voor haar
jongens zorgen. Machlon en Chiljon leren de inwoners van het land Moab kennen en als ze
groter worden, zoeken ze een vrouw.

En nu, vandaag, trouwt Machlon met Ruth. Ruth is een vrouw uit Moab. Zij kent de Heere
God niet. Ook Chiljon trouwt met een Moabitische vrouw, Orpa. Alleen er is één groot ver-
driet, want de vader van Machlon en Chiljon is gestorven.

De Heere God had tegen Zijn volk, de Israélieten, gezegd: trouw niet met mensen die Mij
niet kennen. God had de Israélieten uitgekozen om Zijn volk te zijn. Hij had dat volk apart
gezet van alle andere volken. Israél moest Zijn volk zijn en God wilde de God van Israél zijn.
Daarom wilde God niet dat de Israélieten met mensen van andere volken zouden trouwen.
Want weet je wat er dan gebeurt? Dat zouden de Israélieten de afgoden van die andere
volken gaan dienen. Dan zouden ze naar die goden gaan luisteren. En uiteindelijk zouden ze
dan sterven zonder God. Daar wil God hen voor bewaren. Daar wil Hij ons ook voor bewa-
ren. Hij wil dat wij gered worden door de Heere Jezus. En daarom wil Hij ook dat wij geloven
in de Heere Jezus en trouwen met iemand die ook in de Heere Jezus gelooft.

toepassing

Machlon en Chiljon houden daar geen rekening mee. Zij trouwen allebei met een vrouw uit
Moab. Een vrouw die niet in de Heere God gelooft. Machlon en Chiljon gaan hun eigen weg.
Ze maken hun eigen keuze. Een keuze zonder God. Enkele jaren later is er alweer verdriet bij
Naomi thuis. Waarom dan? Haar zoons zijn allebei gestorven. Orpa en Ruth, haar schoon-
dochters hebben nu geen man meer. Wat is dat verdrietig!
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Kijk eens, wat gaan Naomi, Orpa en Ruth doen? Zie je dat? Het lijkt wel of ze zich klaarma-
ken voor een reis, een lange reis. Dat klopt! Ze gaan op reis. Weet je waarom? In het land
waar Naomi vroeger woonde, het land Israél, is geen honger meer. Er is brood genoeg. Daar
staat iets moois over in de Bijbel:

=» Lees Ruth 1:6 voor uit de Bijbel: Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en
keerde terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de HEERE
naar Zijn volk omgezien had door hun brood te geven.

In de Bijbel staat dat de HEERE naar Zijn volk heeft omgezien door hen brood te geven.
Het volk Israél is het volk van de Heere God. Ze hadden honger, er was geen brood. Nu
heeft de HEERE naar hen omgezien, aan hen gedacht. Hij heeft weer brood gegeven! Zo is
de Heere God, Hij zorgt voor Zijn volk Israél. Als Naomi dat hoort, wil ze terug naar Beth-

toepassing

lehem. Daarom gaat ze nu op reis.

Orpa en Ruth gaan met Naomi mee op reis. Ze zijn zoveel van haar gaan houden! Naomi
heeft verteld over het land waar ze vandaan komt, het land Israél. Ze heeft ook verteld over
de God van Israél. Orpa en Ruth hebben geluisterd. Ze zijn van Naomi gaan houden. Ruth is
ook van de God van Naomi gaan houden. Ze wil ook bij de God van Israél horen. Ze wil deze
God volgen, net als Naomi!

Als Naomi, Orpa en Ruth een poosje op reis zijn, zegt Naomi: ‘Orpa en Ruth, ga maar terug,
ga maar niet met mij mee. Jullie zijn goed voor mij geweest. Mag de HEERE jullie zegenen!
Naomi loopt op haar schoondochters af en omhelst hen. Luid beginnen ze te huilen. Ze
kunnen Naomi toch niet zomaar in de steek laten? En allebei zeggen ze: ‘We gaan echt met
u mee, naar uw volk’. Naomi zegt opnieuw: ‘Ga maar terug, waarom zouden jullie nog met
mij meegaan? |k heb geen kinderen meer, waarmee je kunt trouwen. Weer beginnen ze te
huilen. Zo nemen ze afscheid. Orpa kust Naomi en gaat terug naar haar land, naar Moab.
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En Ruth dan? Ruth blijft staan. Ze wil niet terug naar Moab, ze wil met Naomi meegaan.
Ruth klampt zich aan Naomi vast. En wat Naomi ook zegt, Ruth wil met haar mee. Is dat dan
alleen omdat ze dicht bij Naomi wil blijven? Nee, er is nog meer waarom ze mee wil. Luister
maar hoe het in de Bijbel staat:

=» Lees Ruth 1:16¢ voor uit de Bijbel: Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.

Ruth wil bij Naomi blijven. Ze wil bij het volk van Naomi horen, ze wil de God van Naomi
dienen. Orpa kiest ervoor om terug te gaan naar Moab. Daar dienen ze de Heere God niet.
Ruth gaat met Naomi mee naar het land Israél. Ze wil de God van Israél, de God van Naomi
volgen. Welke keuze zou jij maken? Wil jij God volgen, net als Ruth? Ruth koos voor de HEERE.
Hij woont nu in Ruths hart. Hij leert haar om het goede te kiezen door de hulp van de
Heilige Geest. God was de belangrijkste in haar leven geworden. Dat wil Hij ook zijn in jouw
leven. Hij heeft de Heere Jezus naar deze aarde gestuurd om de straf op onze zonden op Zich
te nemen en jou vergeving van zonden en eeuwig leven te schenken. Je mag nu stil in jezelf of
straks thuis al je zonden aan de Heere Jezus vertellen. Je mag je vertrouwen op de Heere Jezus
stellen. Hij wil ook jouw Redder zijn. Jij mag aan de HEERE vragen of Hij met Zijn Heilige
Geest in jou wil komen wonen. Zo wordt God de belangrijkste in je leven. Als je niet weet hoe
dat moet of als je daar vragen over hebt of over door wilt praten, dan ben ik straks daar. Als
jij dan naar mij toekomt, weet ik dat je hierover verder wilt praten. Dan kunnen we samen
bespreken hoe God de belangrijkste in jouw leven kan worden. In het leven van Ruth is God
de belangrijkste geworden. Ruth had geen betere keuze in haar leven kunnen maken, wat is
ze nu gelukkig! Samen met Naomi gaat ze verder op reis.

toepassing

Als Naomi en Ruth het stadje Bethlehem binnenkomen, klinken er verbaasde uitroepen: ‘Is
dit Naomi?’ De inwoners herkennen haar bijna niet meer. Lang geleden was ze op reis gegaan
met haar man en twee zonen. Nu is ze alleen overgebleven. Nee, toch niet. Er is nog een
vrouw bij, Ruth. Zij is meegekomen met Naomi, ze wil bij het volk van Naomi horen en de
God van Naomi dienen.

=> Als je graanstengels hebt, laat deze dan zien aan de kinderen. Laat zien waar de korrels zitten.

Kijk eens wat een drukte daar op de akker. De akker is geel van het koren, de gerst. Hoog
tijd om de gerst te oogsten! Maaiers hebben een sikkel, een groot mes, waarmee ze de gerst
maaien. Ze snijden de lange stengels af. De gerst wordt in bosjes (schoven) bij elkaar gebon-
den. Er wordt hard gewerkt. Er lopen ook een paar vrouwen op de akker. Wat doen zij? Steeds
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bukken zij zich en rapen gerst op. Weet je waarom ze dat doen? De maaiers laten af en toe wat
gerst liggen, bijvoorbeeld op de hoeken van het land. De vrouwen rapen dat op. Zij mogen de
gerst mee naar huis nemen en kunnen daar brood van bakken. Eén van die vrouwen is Ruth.
Steeds bukt ze zich en raapt gerst op. lJverig is ze bezig. Ze rust tussendoor niet eens even uit,
zoals andere vrouwen dat wel doen.

Dan staat er een man naast haar. De baas van de akker, Boaz. O, zal hij haar wegsturen? Zij,
Ruth, is immers een vrouw uit het land Moab, waar ze de Heere God niet dienen. Misschien
wil deze man niet dat zij op zijn akker aren raapt. Maar nee, er klinken alleen maar vriendelijke
woorden. ‘Blijf op deze akker aren rapen. Als je dorst hebt, mag je wat drinken uit de waterva-
ten die er staan’

Als Ruth dat hoort, buigt ze zich en vraagt verwonderd: ‘Waarom bent u zo vriendelijk voor
mij, terwijl ik uit het buitenland kom?’ En dan vertelt Boaz verder. ‘Ruth, ik heb gehoord dat je
meegekomen bent met Naomi. Je hebt alles in de steek gelaten, je familie, je land en je bent
met haar meegegaan en je bent de HEERE gaan volgen. Wat is Ruth blij als ze deze vriendelijke
woorden hoort.

Ruth heeft haar familie en land verlaten en is meegegaan met Naomi. De God van Naomi, Die
wil ze dienen. Hij zorgt ook voor haar. Dat is te zien nu ze zo vriendelijk behandeld wordt door
Boaz. Als je de Heere God volgt, net als Ruth, wil Hij ook voor jou zorgen. Dat betekent niet
dat alles vanzelf zal gaan. Mensen kunnen juist wel heel boos op je worden als je de HEERE
bent gaan dienen, maar dan mag je toch weten dat de Hij voor je zorgt. De HEERE zorgde ook
voor Ruth. Boaz sprak vriendelijke woorden tot haar.

toepassing

Als het etenstijd is, komen de maaiers en de vrouwen bij elkaar. ‘Ruth, kom er bij en eet van het
brood’. Hoor je dat? Boaz roept haar er bij, ze hoort er echt bij. Ze krijgt zelfs eten van hem. Er is
genoeg voor iedereen. Er blijft zelfs over.

Na het eten staat Ruth weer op om aren te rapen. Boaz zegt, zonder dat zij het hoort, tegen zijn
knechten: ‘Luister. Laat af en toe wat extra aren liggen, zodat Ruth het kan oprapen’

Boaz is een goede baas. De HEERE zegt in de Bijbel dat er bij het maaien van het land wat aren
moeten blijven liggen voor arme mensen. Zij mogen die aren oprapen, zodat ze weer wat te eten
hebben. Ruth raapt nu ook aren. Boaz zorgt ervoor dat ze nog wat extra kan rapen. Dan heeft ze
genoeg.

De hele dag is Ruth druk aan het werk. Ze heeft de aren verzameld in de doek, die ze om zich
heen heeft. Nu neemt ze de doek en spreidt alle geraapte aren erop uit. Ze pakt een stok en
slaat op de aren. Het koren, waarmee brood gebakken kan worden, blijft op de doek liggen. Het
kaf wat om het koren heen zit, waait weg in de wind. Wat heeft ze veel verzameld! Wat zal Nao-
mi hier blij mee zijn. Zo hebben ze genoeg om te eten. Blij loopt Ruth naar het huis van Naomi.
Daar is ze al, bij Naomi. Verrast en blij kijkt Naomi hoeveel Ruth heeft geraapt. Zoveel... ‘Waar
heb je vandaag aren geraapt?’ Ruth vertelt dat ze op de akker van Boaz is geweest. Dat is wel
heel bijzonder. Het is niet zomaar toevallig, dat ze precies op zijn akker terechtgekomen is.
‘Ruth, Boaz is nog familie van ons. Hij kan ook verder voor ons zorgen.

64 | Kinderevangelisatiemateriaal | Op reis



5.4 | Op reis met Ruth

De Heere God zorgt voor de mensen die Hem volgen. Wat is Hij goed! Ruth wist helemaal
niet dat Boaz nog familie van Naomi was, maar de HEERE zorgde ervoor dat Ruth pre-
cies op zijn akker aren ging rapen. Zo zorgt Hij ook voor jou, als je Hem volgt. Merk je dat
weleens? Misschien had je een keer ruzie met iemand en heb je gebeden dat het weer goed
zou komen. En de ruzie werd inderdaad opgelost. Of misschien was je een keer zenuwachtig
voor een toets op school. Je had gebeden of de Heere je wilde helpen. Dat gebeurde ook. Je
was niet meer zo zenuwachtig. Ruth zal ook wel zenuwachtig zijn geweest toen ze bij al die
vreemde mensen aren moest gaan rapen, maar de HEERE zorgde voor haar

toepassing

Het is een poos later. Wie staan daar? Het zijn Boaz, de baas van de akker, en Ruth, de vrouw
die met Naomi meegekomen is. Boaz en Ruth trouwen met elkaar!

Slot

Nog weer een poosje later klinkt er gehuil uit het huisje van Boaz en Ruth. Er is een baby
geboren. Hij krijgt de naam Obed. Wat een blijdschap, daar in dat huis! En wat is ook Naomi
blij. De HEERE is zo goed voor hen. Later wordt uit deze familie de Heere Jezus geboren.
Bijzonder he?! Uit de familie van een vrouw die eerst de Heere God helemaal niet kende en
volgde, wordt de Heere Jezus geboren.

=» Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.
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